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SEBİL e SAYI:213 


İnsanlığın Kurtuluşu Ancak 


Hz. Peygamber'i in mümkündür 


20. Asrın insanları âdil liderlerin önderliğinde tatbik edilecek kurtarıcı bir nizamı bekliyorlar ve böyle bir nizama muhtaçtırlar. 

Bu ihtiyacı bugüne dek tatbik edilen sosyalizm, komünizm,': kapitalizm ve birtakım şahısperestliklerin neticesi olan nizamlardan hiçbiri karşılayabilmiş değildir. Bu sebepledir ki, bunlar üzerinde yapılacak ısrar hiçbir faidesi olmıyacak, ızdıraplarını kat kat artırıcı olmaktan öte bir değer ifade etmiyecektir. 
Çünki adı geçen düzenlerin hiçbiri, beşer fıtratına insan hak ve ihtiyaçlarına uygun teklifler ve çözüm yolları getirebilmiş değildir. Bilakis tatbiki mümkün olmayan, mümkün olsa bile insan tabına, haysiyet ve şerefi- ne, hak ve ihtiyaçlarına uymıyan neticeleri doğrucu, kuru ve çarpık teorilerde israr etmişler, bu teoriler uğruna bütün insanı arzu ve ihtiyaçlarla hak ve haysiyetleri kurban etmekten çekinmemiş - lerdir. 

Bu hususta fikrimizi ispet edecek pek çok utanç verici canlı vaka bugün insanoğlunun gözleriönünde cereyan etmektedir. 

Bir tarafta istilacı ve sömürgeci komünist alem...Olanca acımasızlığıyla ve doymak bilmez iştihasıyla bütün dünyayı yutmak istiyor...Zalim ideolojisini hakim kılmak için merhameti hiç duymamış bir gaddarlıkla saldırdıkça saldırıyor. Milyonlari, 10 milyonları lime lime ettikten sonra lokma lokma kursağından midesine indiriyor. 
O, öyle bir canavar ki tavsifine kelimeler bile aciz. 

Öteyandan Yahudi ideolojisi siyonizmin güdümündeki, sömürgeci ve emperyalist batı dünyası...Her şeyi menfaati için kurban eden, dostluğuna ve sözüne güvenilmez iki yüzlü, hilebaz, maymunumsu bir çehre sunduğu suya zehir katan, sıvazladığı sırta hançer batıran insan maskesine bürünmüş bir başka canavar. 

Tıpkı Cahiliyyenin Fars ve 
Roma İmparatorlukları gibi.. O gün nasıl dünya, bu iki imparatorluğun parmakları ucunda bir oyuncak idiyse, bugün de bu iki canavarın dişleri arasında bir oyuncak gibidir. Oyuncak üstün- deki insanlık ise bu iki merhametsiz canavarın insafına terk edilmiş, gerçek kurtarıcısını bekliyor... 

Cahiliyye devri insanı da kurtarıcısını beklemişti. Hem de uzun yıllar... 

Nihayet beklenen kurtarıcı “Rebiul ewelin” 12. gecesinde 


dünyaya gelmiş...” “Hayrülbeşer” olarak insanlığa şeref vermişti. 


O'nun kurtarıcılık vazifesi sadece o devir cahiliyyesine münhasır değil, bütün cahiliyye hastalık ve bataklıklarını da ihata ediyordu. Yeryüzü durdukça da devam edecektir. 
Zira bu Ahirete uzanan bir niteliğe sahiptir. Bu sebepledir ki, cahiliyye devri insanlarını bile zaman zaman utandıracak, asrımız cahiliyye bataklığından insınlığı çıkaracak yegane kurtarıcı, işte “Rebiul-evvelle” şeref veren bu yüce Peygamber ve getirdiği ilahi İslam Nizamıdır. - 

Zamanımızda hortlayan: cahiliyyenin, milyonları ezen kanlarını akıtan, canlarına, ırzlarına mal olan zulümlerini sona erdirecek,, bu nizamdır. 

Faiz, ihtikar banka sömürüsü ile kadın, reklam, sendika sömürüsünü kaldıracak, bu nizamdır. 

Şahısperestliğe, menfaatperestliğe, riyakar ve iki yüzlülüğe, 


"münafıklığa pirim vermeyecek 


Tebilgatıyia 


Talha EMİROĞLU 


bu nizamdır. i 

Her türlü nifaka, tefrikaya, kin ve âdâvete son verip, bilhassa Müslümanları “İman kardeşleri” olarak yeniden diriltecek olan bu nizamdır. 

Toprak elde etmek için harbe, nesillerimizi yabancılaştırıp dinsizleştirecek eğilime dur diyecek, bu nizamdır. 

Bu söylediklerimiz, tatbiki mümkün olmayan kuru iddialar değildirler. Hz. Peygamber 
(SAV) tarafından geçmişte gerçekleştirilm iş ve hayal olmaktan çıkarılmış hakikatlerdir. 

Hz. Peygamber, getirdiği nizamla, insanı kendisinden çok daha değersiz eşyaya perestiş (tapınma) zilletinden kurtardığı gibi, insanı insana kul yapan, şahısperestlikten birden çok batılı ilahlara tapınma 'dalâletin- den de kurtarmıştır. 

Hz. Peygamberin tebligatıyla, en büyük ınkılap kalplerde, akıllardave nefislerde gerçekleştirildi. 

Evvela Allah'ın birliğine imanla her türlü şirke son verildi. 

-Rezilet, fazilete; 

-Yırtıcı tiner, melekiyyete, 

-Yol kesicilik can, mal ve ırz koruyuculuğuna, 

-Kan akıtıcılık da mümin kardeşlerini kendine tercih ediciliğe, inkilâb etti, 

-Iman kardeşi olanlar, savaş meydanlarında, son nefeslerini vermek üzere iken bile, kendilerine takdim edilen bir yudum suyu -susuz ölme bahasına da olsaölüm iniltilerini duydukları kardeşlerine reva gördüler. Ailece açlıktan kıvrandıkları halde kendilerine misafir olan kardeşlerinin karnını doyurma uğrunda, sabahladılar. “İhtiyaç sahibi oldukları halde mümin kardeşlerini 


.nefislerine tercih ettiler.” 


Kanaâtkâr oldular, kin, kıskançlık ve hasedi terk edip, ilahi taksime rıza gösterdiler. 

Dünyayı Ahirete tercih etmediler. Herşeyi Allah için yapan, gösteriş ve riyadan nefret eden ihlas erleri oldular. 

Onlara, değil insanlık, sema bile gıpta eder olmuştu. Bu gerçek bir ınkılaptı. Fakat Hiristiyan dünyası bunu takdir edememiş bu yüzden de Hz. Peygamberin davetine icabetten uzak durmuş ve 9.Asır gibi uzun bir zaman öldürücü cehâlet, hurafe ve karanlıklar içinde kıvranıp durmuştu. Bundan dolayıdır ki ortaçağ boyunca cehâlet hurafe ve taassubbayraktarlığında , hakka, akla, ilme ve mantığa harp ilan etmişler, her musibeti engizisyonlarda cezalandırmışlardı. Bütün bunlar rahip ve papazların sevk-iidaresin- de olup bitiyordu. Nihayet 16. 
Asırda biraz uyanabilmişti batı. 
VE kurtuluş için tek çareyi kilise baskısına son vermekte bulmuştu. Kelime-i Tevhid'in ilk unsurundaki Lâilâhe (ilâh yokturu) Lâ Kenise (kilise yok) diye anlamış, kilisenin ilahlık saltanatına son vermiş ama, illellah (Ancak Allah var) diyememişti. Bu sebeple de, yeni birçok menfi milliyetçilik, kavmiyetçilik,” diye boy gösteren ve mütemadiyen kurban üstüne kurban isteyen sahte ilâhlardır. İslâm dışı dünya ise bugün işte bu sahte ilâhlara tapınmakta, neticede de ızdırap alevleri arasında kavrulmakta bir melce aramakta ve kurtarıcı bir el beklemektedir. 

İnanıyoruz ki bu melce ve bu kurtarıcı el “12 Rebiul evvelle gelen” Hz. peygamberin getirdiği yüce İslâm nizamıdır. Ne olurdu? . 

Müslümanlar, bunu bir anlasa... : 
İnsanlık, bunu bir kavrasa... 


SAYFA: 2 


AFGANLI MÜCAHİDLER BİRLEŞTİLER 


Pakistan'da sürgünde bulunan 6 Afgan mücahid teşkilatı- nın lideri birleşerek “Afganistanın Kurtuluşu için İslâm İttifakı” adıyla bir birlik kur duklarını açıklamışlardır. 


Bu güne kadar değişik cephelerde birbirlerinden ayrı çarpışan bu gerilla gruplarının liderleri bundan böyle ülkeleri Sovyet işgalinden kurtarılınca- ya ve Afganistan'da hiç bir yabancı güç kaymayıncaya kadar bir araya gelerek oluşturdukları ittifakın kararları doğrultusunda hareket edeceklerini belirtmişlerdir. 


Bir soru üzerine aralarında şimdilik hiç bir görüş ayrılığının kurdukları ittifakı zorlamadığını bir sürgün hükümeti kurma yolunda bazı görüşleri tartıştıklarını açıklayan liderler, “Afganistan'ı “kurtarırsanız nasıl bir yönetim kurmayı düşünüyorsunuz” diye soran bir gazeteciye, “Islami Cumhuriyet kuracağız, krallık istemiyoruz” demişlerdir. > 


Toplantı sırasında “Çarpışacak kaç silahınız ve gerillanız var?” sorusu üzerine ise, “Şu anda yaklaşık yüz bin silahlı gerillamız var, aslında tüm 


- Pakistan halkı da bizimle aynı 


saflarda çarpışabileceğini söy- 


“indi yurdumda, dağlarımda, çocuklarımla, to- 
“ runlarımla hür yaşamak isterdim... .Madem bunu çok k gördüler: Hür öleceğim!” 


kabul edeceğiz, ister ABD'den ister İngiltere'den ister Çin'den gelsin şartsız kabule hazırız” demişlerdir. 


lüyor,” cevabını veren liderler, “Kurtuluş mücadelemiz için hangi ülkeden gelirse gelsin, her türlü yardımı şartsız olarak 


Afganistan'da Rus işgalcilere ve onların - köpekleri yerli kömünistlere karşı açılan cihad devam ediyor. Şu anda dünyanın -teknik ve - silahca- en kuvvetli ordusu ile aynı imkanlar 


© bakımından en zayıf ordusu arasında, mümin- 
© leri kan ağlatacak bir savaş... Afgan © mücahid ve mücahideler, Rus tanklarına el . 
o bombaları ile em. kendilerini feda “ediyorlar. Bu müslü arın kanı, eğer bizleri akel e akmış en 


id 


İŞLARI 
ÜLKELERİ 
DIŞİŞLERİ 

KONFEs 

RANSI 


TUZ yedi ülkeden, yaklaşık dokuz yüz milyon 
Müslümanı temsil eden dışişleri bakanlannın “olağanüstü toplantısı” Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapıldı. 

Açılış konuşmasını yapan 
Devlet Başkanı Ziya-Ül: Hak İslam ülkelerinin dayanışma göstermeleri gerektiğini belirttikten sonra; “Artık toplu halde savunmamızın o yol ve yöntemlerini düşünmeye başlamalıyız , aksi halde kendimizi güvenlik içinde hissedemeyecegiz” demiştir. 
> Türkiye Dışişleri Bakanı da toplantıda bir konuşma yaparak, Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesini reddettiklerini, Rus ordusunun derhal çekilmesi gerektiğini söyledi ve şöyle dedi: 

“İsrail'in İslam topraklarını işgali dışında, İslam Konferansı'nın kuruluşundan bu yana Bir Müslüman ülkeye ilk defa böyle bir hareket yapılmaktadır. Türkiye bunu sessizlikle geçiştiremez... Afganlı göçmenlerin: buraya gelmesi nedeniyle Pakistan'ın karşılaştığı güçlüklere çözümü destekleyen Türkiye Pakistan'ın güvenliğinin bütün İslam dünyası için büyük önemi olduğuna 


inanmaktadır. Pakistan'ın 
KIZIL ORDUNUN içlüklerinin giderilmesi için 'MANYAK KATİL BAKIŞLARI a dayanışmasının gösteril- 


— İSLAM TOPRAKLARINDA GEBERECEK. . 


mesi vakti artık gelmiştir.” 


SEBİL eSAYI:213 


Niyazi Berkes'in "TÜRKİYEDE ÇAĞDAŞLAŞMA” kitabında an'ane düşmanlığı: | 


- DEVRİMCİLERİN ANLAYAMADIKLARI AN'ANE, NİZÂM-I ÂLEM, 


SAYFA 


EBED-MÜDDET VE CİHAD AN'ANELERİ 


İLLETİ ayakta tutan, adeta milletin 

belkemiği durumunda olan ananelerdir. Bir millet an'anelerini kaybettiği anda yok olmak tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Mesela Türk ahlak an'anelerinden biri olan büyüklere saygı göstermeğe bizden öncekiler, hatta bizim neslimiz çok önem verirlerdi. Bugün halen bozulmamış yörelerimizde bu an'ane devam etmektedir. 
Bunun için dedelerimiz, büyüklere saygısızlığı “KIYAMET ALAMETİ” olarak telakki ederlerdi. Çünkü milli ve dini an'anelerini kaybeden milletlerin kıyametlerinin kopacağına inanılırdı. 


AAN'ANE NEDIR? 


An'aneleri, örf ve adetlerden ayırmak gerekir. An'aneler, adetler gibi maziden gelirler ve kesintisiz devam ederler; örfler gibi halde yaşarlar. Ne 


var ki, örf.ve adetler zamanla değiştiği 


halde, an'aneler zamanla değişikliğe uğramazlar, yani değişmezler. © 

Bir cemiyetin, bir milletin morfolojik yapısı (klân, boy, sop, site, imparatoluk, derebeylik, millet gibi yapı değişikliklerini kastediyorum) değişse dahi, değişmeyen içtimai kaidelere an'ane (gelenek) diyorum. 

Bir milletin. kültürünü. meydana getiren, milleti ayakta tutan, milletin belkemiği, o milletin an'aneleridir. Türk milleti an'anelerine önem vermiş ve onları yaşatma zaruretine inanmış ve an'anelerini yaşatma gayretini devamlı olarak göstermiştir. “Bir devlet kurmak kolay, bir millet yapmak güç, bir an'ane varetmek imkânsızdır”-(1) sözü, an'anelerin yerini tespit bakımından önemlidir. 


EZAN VE NAMAZ İSLÂM'IN TEMEL AN'ANELERİDİR 


Mesela ibadete davet an'anesi İslâm 


dininde ezan, Hıristiyanlıkta çan çalmaktır.- Ezan an'anesini kaldırdığımız an, İslâm dininin en önemli yerinde yıkıntı meydana getirmiş oluruz. (Bugün yaygın olan minareye çıkmadan hoparlörle ezan okuma bid'atinin yarın bazı tehlikeler doğuracağına işaret etmek yerinde olacaktır). Namaz kılma biçimi de İslâm dininin temel an'anelerinden biridir. Bunun için “NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR” denmiştir. Bu itibarla vaktiyle ortaya çıkmış olan ve kendilerini Lüter pozisyonunda gören bazı reformcular ilk defa namaz kılma an'anesine hücum ederek, camilerimizi kiliseye çevirme gayretine kapılmışlardı. 

Namazsız, ezansız İslâmiyet'i düşünmek mümkün değildir. İslâm dininden aldığımız bu örnekler an'anelerin önemini ortaya koymaktadır. İslâm cemiyeti hangi morfolojik değişmeye uğrarsa uğrasın, o cemiyet Müslüman kaldığı müddetçe, İslâmi an'aneleri devam edecektir. Onun için, İslâm diniyle doğrudan mücadele edemeyenler, İslâm dininin, İslâmiyet'in intişarından bugüne kadar devam edegelmiş olan an'anelerine taarruz etmekte, onları yıkmağa çalışmaktadırlar. 


YAHUDİLERİ AYAKTA TUTAN 


Yahudi milletini iki bin yıl ayakta tutan, çeşitli yabancı milletler içinde erimekten alıkoyan an'anelerine olan bağlılıkları ve hahamların bu an'aneleri ayakta tutmasını bilmeleridir. Dillerini, vatanlarını, devletlerini kaybeden Yahudiler, an'anelerin! kaybetmeme hünerini göstermek suretiyle varlıklarını devam ettirmişlerdir. 

Bunun için an'anelerin yenisi, eskisi, iyisi, kötüsü, canlısı cansızı olmaz. 
An'aneler daima canlı kalan, değişmeyen şeyin adıdır. Saklanması, korunması, hatta kıskanılması gerekli olan 


şeydir. Dinde, ahlâkta, hukukta, zevkte, muaşerette, yemekte değişmeyen bütün millet için ortak olan içtimai değer hükümleridir. : 


DEVRİMCİLERİN AN'ANE 
DÜŞMANLIĞI 


Bunun için, devrim lafını ağızların- dan'düşürmeyenlerin ilk hücum ettikleri, an'anelerdir. Onları muhafaza etmeği tutuculuk, gericilik sözleri ile tehdit altında bulundurma yollarını aramışlar, daima bu sözleri an'anelere karşı baskı unsuru olarak kullanmışlardır. Ta ki millet, an'anelerini unutsun. 2 Aralık 
1936 tarihinde KURUN GAZETESİNDE 
“ALDATAN KELİMELER, KÖTÜ MU-KAYESELER” başlığı altında yazdığı yazıda Sadri Ertem, Franko'nun milliyet çiliği ile Türk milliyetçiliği arasındaki uçurumu göstermek için diyordu ki: 


“Türk sosyalizmi inkılapçıdır. An'- . 


aneci ve mürteci değildir.” 

Sadri Ertem, görüldüğü gibi an'anelerle, an'aneye bağlılıkla irticayı bir tutmuştur. Ayrıca konumuzun dışında olmasına rağmen işaret etmekte fayda vardır. Türk milliyetçi hareketini şosyalizm olarak vasıflandırmıştır. 

Halbuki Refik Saydam; Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde, ölümünden altı ay kadar evvel yaptığı konuşmada: “Türk milletinin, Türk camiasının kendi an'aneleri vardır. 
Bütün bu an'anelerine müstenit olan bir ahlâki telakkisi vardır. Hükümet bu ahlaka karışmazsa, bir hudut dahilinde karışmaz. Eğer bundan inhiraf görürse, gerek mesuliyeti omuzunda taşıyan insanlar, gerek siz, o am'anenin bozulmaması için lazım gelen tedbirleri almak hususunda biran tereddüt etmeyiz” (2). 

Refik Saydam, an'anelerin bozulmaması için mesuliyet mevkiinde bulunan hükümet erkânını. ve devlet adamlarını, kanun yapma durumunda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini an'anelerin muhafazası ve bozulmaması konusunda göreve davet ediyordu. Bu sözlerden ayrıca, milliyetin temelinin an'aneler olduğu gerçeği de apaçık anlaşılmaktadır. Onun için devlete an'anelerini bozdurmama ko- 


nusunda mes'uliyet yüklemiştir. Ama: 


ne yazık ki kavga, bir an'ane kavgası, an'aneleri yok etme kavgası olmuştur. 


VİCDAN, DIŞARIDAN SATIN 
ALINAMAZ 


Niyazi Berkes'e göre, iki yüz yıldan beri devam edegelen sorun (mesele): “Kutsallaşmış gelenek (an'ane) boyunduruğundan kurtulma sorunudur” (3). 

Bir milletin kültürünü meydana getiren din, dil, ahlâk, hukuk, edebiyat, mimari, tezyini san'atlar, tiyatro, musiki, felsefe, terbiye an'aneleri bir milletin VİCDANIDIR, KALBİDİR, HİS-SİYATIDIR. Bunlarla kavga etmek, bunları yok etmek, bunların yerine Batı'dan yenilerini almak, doğrudan doğruya milletin vicdanını yok etmek, öldürmek demektir. Bilindiği gibi vic- dan da dışarıdan satın alınamaz. Bunu kavrayamayan milletler en kısa bir zamanda yozlaşırlar, yahut uzun bir zaman kendilerini kaybedip maymun ve maskara olarak kalırlar (4). Böyle olan milletlerin düşünürleri, milletlerini sabahsız bir gecenin zifiri karanlığında bırakmışlardır (5). 

Çağdaşlaşma (muasırlaşma) olayı- nın incelenmesinde, Niyazi Berkes, din kavramından çok, gelenek (an'ane) 


Nahid bİNCER 
Eğitimci, emekli Milli Eğitim Müdürü a 


kavramı üzerinde durmuştur. Ancak - 


an'ane ona göre, daha şümullü (kap- 


“samlı) bir kavramdır. Hem din (İslâm- 


lık), hem Hilafet Padişahlığı, hem de doğu despotizmini içine almaktadır (6). 
. Halbuki Osmanlılarda ne Doğu despotizmi, ne de “KANUN BENİM” diyen Batı despotizmi vardı. Padişah'ın uymağa mecbur olduğu bir kanun (Kur'an-ı Kerim hükümleri) ve karşısında bu kanunu tatbik eden bir ulema sınıfı vardı. Niyazi Berkes, Osmanlı devlet idaresini doğu despotizmi ile bir tutmakla veya karıştırmakla gerçeklere aykırı düşmüştür. 


NİZAM-I ÂLEM VE EBED-MÜDDET ANLAYIŞI 


Gelenekselliği (an'aneciliği) üç açı- dan ele alan Niyazi Berkes ilk olarak NİZAM-I ÂLEM an'anesini ele alır ve bunun Allah tarafından konduğunu, olduğu gibi tutulmasını, değiştirilmemesini, böyle olursa sonsuz ömürlü olacağına (EBED-MÜDDET) inanıldığını söyler (7). Ra 

Niyazi Berkes “olduğu gibi tutulmak” derken “statik olmayı” kastetmektedir. Niyazi Berkes, anlayamadığı bu noktayı devamlı olarak işleyecektir. 
Halbuki statiklik (yani durgunluk) başka şey, Allah'ın emrine, ilahi emre göre, cemiyete, maddeye, “eşya düzenine şekil vermek başka şeydir. Eğer Niyazi Berkes'in dediği gibi olsaydı, İslamiyet, Hazreti Peygamber'den (S.A. 
V.) sonra müçtehidlerini yetiştirmezdi. 
“Her asırda bir müçtehid” beklenmesi fikri, İslâmlar arasında yaygınlaşmazdı. 
Peygamberimiz. (S.A.V.) “İki günü bir geçen zarardadır” sözünü söylemezdi. 

İslâmiyet, sosyal, ekonomik: ve teknik alanda daima dinamizmini muhafaza etmiş, araştırmayı ve maddeye hakim olmayı emretmiştir. Çünkü, kainat her şeyi ile insanın emrine verilmiştir. Bu hale göre statiklik, İslâmiyet'in bünyesinde ve düşüncesinde yoktur. 


KANUN-U KADİM AN'ANESİ 
VE CİHAD 


İYAZİ Berkes ikinci olarak KA- 

NUN-U KADİM öan'anesini ele almaktadır. Kanun-u Kadim , devleti meşrulaştırır, devlet Tanrı tarafından konmuştur. Bu an'anenin İslâmi olmadığını, İslâm açısından böyle bir devlet anlayışının meşru olmayacağını, 'bu devleti dinsel geleneğin değil, güçsel, siyasal, militer geleneğin kurduğunu ileri sürer. : 

İslâm'da devletin teşekkülü, yani İslâm Devleti'nin Medine'de kurulması, Allah'in emrini, yani kanununu (dinini) yaymak içindi. İslâm'ı yayma vazifesi İslâm devletinindir. Hıristiyanlıkta olduğu gibi kilisenin değildir. Bunun içindir ki, Kur'an-ı Kerim'in yüze yakın ayetinde cihaddan bahsedilmektedir. 
Cihadı yapacak olan da düzenli ordusu olan İslâm devletidir. Bu itibarla İslâmda devlet, Allah'ın emrini yaymakla, Müslümanlığı dünyaya hakim kılmakla görevlidir. Nitekim: “Ey mü'minler, hoşunuza gitmediği halde, din düşmanları ile savaşmak üzerinize farz kılındı...” (Bakara suresi ayet 216) ayeti ile cihad mü'minlere farz kılınmıştır. 
Hac süresinin 78'inci ayetinde de “Allah uğrunda gerektiği 3 gibi cihad ediniz. Allah dinini muvaffak kılmak için (Ey peygamber ümmeti) sizi seçti...” denilmektedir. Allah'ın dinini yayma vazifesinin Müslümanlara verildiği apaçıktır. Çünkü “Allah indinde din İslâmdır”. Tevbe süresinin 29'uncu 


ayetinde; “O kendilerine kitap verilenler- den Allah'a, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Peygamber'in haram ettiği şeyi haram tanımayan ve hak dini (İslâm'ı) din edinmeyen kimselerle; onlar hor ve küçülmüş oldukları halde, cizye verinceye kadar harbedin” emri verilmekle, kitap ehli olan Hıristiyan ve Yahudilerle, ya İslâm'ı kabul, ya cizye (vergi) verinceye kadar, yani İslâm'ın gücü karşısında boyun eğinceye ve İslam Devleti'nin hakimiyetini tanıyıncaya kadar harbedilmesi emredilmektedir. 

EVBE süresinin 73'üncü, Tahrim 

süresinin 9'uncu ayetlerinde mealen “Ey yüce Peygamber! Kafirlere karşı silahla, münafıklara delil ve hüccet getirerek muhabere et! Onlara karşı sert ol...” emri verilmekte, kâfir ve münafıklarla yapılacak mücadele şekli belirtilmektedir. 

Ankebut süresinde de: “İç ve dış düşmanlarla mücadele” emri verilmektedir (ayet 69). Nisa süresinin 84'üncü ayetinde: “(Başkaları cihaddan dönse de) sen Allah yolunda çarpış. Sen ancak nefsinden sorumlusun. iman edenleri de- savaşa teşvik et. Allah, o kâfirlerin şiddet ve tazyikini defeder...” 
emri her ne kadar Peygamber (S.A .V.)'e ise de, aslında bu emir her Müslüman için geçerlidir. Müslüman tek kişi kalsa da cihadına devam edecek've yolundan geri dönmeyecektir. Tevbe süresinin 16'ıncı ayetinde, “Ey mü'minler, yoksa sizden cihad işi terk olunur mu zannedersiniz?”, Enfal süresinin 39'uncu ayetinde de, “Yeryüzünde fitne kalmayıp din, tamamiyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın, cihad yapın...” 
emredilmekle, cihadın, İslâm dininin 


"dünyaya tamamen hakim oluncaya 


kadar devam edeceği, bu iş tahakkuk edinceye kadar Müslümanların üzerlerinden cihadın hiçbir zaman kaldırılmayacağı fade edilmiş oluyor. Nitekim Hadis-i Şerif'te: “Cihad kıyamete kadar devam edecek bir farzdır.” (8) buyurulmuştur. İslâm'ın dünyaya hakim olması demek, İslâm devletinin dünyaya hakim olması demektir. Çünkü hakimiyet devlet şeklinde teşkilatlanmakla mümkündür ve devlet eliyle yürütülür. (9). 
İslâmiyet'in bu cihad anlayışı, “Dar-ı Harb” ve “Dar-ı İslam” mefhumlarını getirmiştir. İslâm devletinin vazifesi, dünyayı Dar-ı Islam haline getirmektir. 
Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi devlet Allah tarafından emredilmiştir. İslâm devletinin vazifesi, dünyayı Dar-ı İslâm haline getirmektir. 
Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi devlet: Allah tarafından emredilmiştir. konmuştur. Bu devlet an'anesi İslâmidir. Niyazi Berkes bu an'anenin İslâmi olmadığını söylerken hiçbir delil getirmemiştir. Bu hükmü Kur'an ve hadislere aykırıdır. 
(DEVAMI VAR) 


(1) İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Türke Doğru, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 116, 1972, birinci baskı, sayfa 
28. 

(2) Baltacıoğlu, a.g.e. sayfa 30, 31, 58. 
(3) Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları, sayfa 17. 
(4) Baltacıoğlu, a.g.e. sayfa 25. 

(5) Baltacıoğlu, a.g.e. sayfa 29. 

(6) Niyazi Berkes, a.g.e. sayfa 26. . 

(7) Berkes, sayfa 27: 

(8) A. Fikri Yavuz, Geniş İslâm İlmihali, Çile Yayınları, H. 1397-M. 1977, sayfa 
381. 

(9) Ayet mealleri, A. Fikri Yavuz'un hazırladığı “Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meali” adlı kitaptan alınmıştır. 
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İ ARAŞTIRMAJİNCELEME SAYFA 


ALMANYA'DAKİ 
ÇOCUKLARIMIZIN 
MES'ELELERİ 


| Dr. Yılmaz NEVRUZ 


LMANYA başta olmak 


| üzere gelişmiş Batı Avrupa Ülkelerinde çalışarak hayatlarını kazanan ve dolaylı şekilde yurt kalkınmamıza önemli yardımları dokunan iki milyona yakın vatandaşımızın en başta gelen problemi /çocukla- rn eğitim ve öğretimi,dir. 
Özellikle din ayrılığı meseleyi daha da komplike bir hale getirmektedir. Biz bu yazımız- da konuyu ana hatlarıyla ele alarak, çocuklarımızın içinde bulundukları güçlükleri dile getirmeye çalışacağız. 


GÜÇLÜKLER DOĞUMLA 
BAŞLAR 


Yurt dışındaki çocuklarımızın güçlükleri doğumla birlikte başlar. Şayet anne de çalışıyorsa, bebek ya Türkiye'deki bir akrabanın yanına gönderilecek ya da bir Alman bakıcıya teslim edilecektir. Her iki halde de çocuk ana şefkatinden mahrum olarak bebeklik çağını idrak edecektir. Bu ise çocuğun hem fizik hem de psişik gelişmesini menfi yönde etkileyecektir. 

Alman bakıcının nezdinde 

büyüyen, tabiyatıyla Almanca öğreneceğinden, ebeveyni ve diğer yakınları ile Türkçe konuşup anlaşma imkânı bulamayacaktır. Alman bakıcının yanında geçen üç yıldan sonra, Kindergarten (çocuk yuvası) dönemi başlar. Ebeveyn iş saatlerinde çocuklarını bu yu - valara vermek suretiyle hem işlerine devam ederler, hem de çocuğun bakımını ve emniyetini sağlama imkanı bulurlar. 
Öte yandan bakıcıya verilecek paradan tasarruf sağlarken, çocuğun ilk okula hazırlanmasını da temin ederler. Bu yuvalarda uzman eğiticiler çocukları tam bir Hıristiyan kültürü ile ilk mektebe hazırlar lar. Buna mukabil dil ayrılığı sebebiyle ebeveynler çocuklarına milli ve dini terbiye verme imkanından da bir bakıma mahrumdurlar. Bu görevi çocuğun bildiği dille (Almanca) yapabilecek aileler istisna sayılacak derecede azdır. Böylece çocukluk çağının ilk altı yılı İslâm Türk yaşayışına yabancı ve ecnebi bir kültür ve yaşayışla haşir-neşir şekilde geçer. 


ALMAN OKULLARINDA 


Altı yaşını dolduran çocuk ik okula başlar. Dört yıllık klasik Alman ilkokullarında da Hıristiyan kültürüyle örülmüş bir eğitim ve öğretim çocuklarımızı beklemektedir. Haftadâ iki saat din dersi yapılır ve bunu uzman din öğretmenleri tam manasıyla değerlendirirler. Bunun dışında her sabah Hıristiyan kaidelerine göre dua edilir ve haftada bir veya iki 


" defa da kiliseye gidilerek dini 


öğretimin tatbikatı gösterilir. 
Almanlar için çok tabii ve faydalı olan bu tedrisat Müslüman Türk çocuklannı ruhen yaralamaktadır. Çünkü onlar taklidi bir şekilde de olsa ailelerinden Müslüman olduklarını öğrenmişlerdir ve Türk olduklarını da bilmektedirler. . 
Esasen Alman çocukları da “Müslüman” ve “Türk” sıfatlarıyla Onları tecrid etmekten geri durmazlar. İşte bu ruh 


2 


haleti içinde öğrenime devam ederler. Müslüman çocukların din dersine katılmaları mecburi değildir. Ama bunu bilen ve tatbik eden aileler bir hayli azdır. Sebebine gelince: Bir kısım veliler lisan yetersizliği yüzünden bu durumu tetkik etmek imkânından malırumdurlar, daha büyük bir bölümü de din dersine girilmediği takdirde diğer derslere fena not verileceği (O kanaatındadırlar. 
Gerçekte ise böyle bir durum bahis konusu değildir. Esasen gurbette çalışmaya gelen yurttaşlarımızdan pek çoğu yeterli bilgi ve kültür formasyonun- 


dan mahrum olduklarından 


ekseriya haklarını cesur bir şekilde savunacak durumda değildirler. Keza dini bilgileri- nin de kıyafetsiz oluşu, aile içinde İslam Dini'ni çocuklara öğretme imkanını ileri derecede tahdit etmiştir. Bu satırların yazarı 500 kişilik bir cemaat içinde bayram namazını tarif edebilecek tek kişinin bulunmadığını içi yanarak müşahede etmiştir. 

Aynı durum ufak tefek değişikliklerle orta öğretim süresince de devam edip gider. 


SOSYAL HAYAT VE 
TELEVİZYON 


Okullardaki eğitimin dışında çocuklarımızın milli benliklerini kazanmalarını köstekleyen diğer iki önemli etken de günlük yaşayış tarzı ve televizyon programlarıdır. Müslüman bir gencin anladığı ve yaşadığı anlamda bir sosyal hayatı burada bulmak mümkün değildir. Edep, haya, ırz, namus, sevgi, saygı, mahviyet, sadakat, şefkat, vs. gibi kavramlar bambaşka bir şekilde değerlendirilmektedir. Her türlü zaptu raptın dışında cereyan eden kız-erkek arkadaşlığı, gençlerimizi milli geleneklerden ve dini yasaklara uymaktan uzaklaştırmaktadır.- Böylece milli aile mefhumu dejenere olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Televizyonda, yetişkin bir Müslümanın yalnız olarak bile seyretmekten hicap duyacağı filmler ve programlar gecenin erken saatlerinde rahatlıkla gösterilmektedir. Cinsi hayatta sınır tanımayan bu hoşgörü ve bize göre tereddi etmiş bu zihniyet oçocuklarımızın ve gençlerimizin içinde bulunduğu akin başında gelmekter. 


TÜRK OKULLARI 


ÜYÜK ümitlerle açılan, 

yıllardan beri faaliyette bulunan Türk Okulları'nın, yabancı ve hâkim bir kültür ortamında umulan sonucu vermesi mümkün değildi; nitekim öyle de olmuştur. Bu satırların yazarı yapılan masrafların kalıcı bir fayda sağlamadan heba olup gittiği kanaatındadır. Avrupa'ya ve Almanya'ya gönderilen öğretmenlerin tamamına yakın ekseriyeti yeterli Almanca veya bulundukları ülkenin dilini bilmediğinden, yerli meslektaşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlayamamaktâdırlar. 
Politik ve diğer yan sebeplerle gönderilen öğretmenlerin bir çoğunun tam ehil kişiler olduklarını iddia etmek mümkün 


Rasülullah'ın ev sahibi, istanbul'un aziz misafiri. 


EBU EYYUB'UN 
'RİVAYETLERİNDEN 


KIRK HADİS 


EA EZ AAA AA 


Ebu Eyyub el-Ensari (r.a.) şöyle demiştir: 

“Rasülullah (s.a.v.) “La ilahe illellah” diyen hiç bir kimsenin Cehenneme girmeyeceğini bana haber verdi.” (1). 


TEVHİD 


İbn Asakir (471/1175) in üç ayrı ve uzunca bir senedle naklettiği bu hadis-i şerif, İslam'ın inanç temellerinden birini, daha doğrusu, birincisini dile getirmektedir: Tevhid, 

Tevhid: Allah'ı birlemek demektir. 

Tevhid: Bütün semavi dinlerin ortak ve değişmeyen baş ilkesidir. Cinlerin ve insanların yaratılış sebepleri de Allah'ın birliğinin tanınmasıdır. 

Tevhid'e inanmış olmanın işareti, kelime-i tevhid'i, inanarak söylemektir. Müslümanın, ömründe bir defa bunu söylemesi farz-ı ayndır. Tekrarı fezail-i a'mal cümlesindendir. 

Tevhid, peygamberlerin mücadele mihrakıdır. İnsan özüyle tam bir çelişki arzeden yanlış ve batıl inanışlar, tevhid'den uzak kalışta birleşirler. Peygamberler ise, kainatın tek gerçeğini, Allah'ın birliğini tanıtmak ve 


insanoğlunu her çeşit sapıklıktan, bir başka 


deyişle, zihni anarşiden kurtarmak için ilahi iradenin yönetim ve denetiminde mücadele vermişlerdir. Müşterek çağrılarının temelini, 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Y.İ.E. HADİS ASİSTANI 


Allah'ın birliği yani “La ilahe illallah” denmesi ve bunun gereğinin yapılması teşkil etmiştir. 
Onların her biri “A//lah'tan korkun ve bana itaat edin!” diye davette bulunmuştur. Allah korkusu O'nun bir bilinmesiyle gerçekleşir. 
Birden çok ilah telakkisi, yanlış olmasının yanında, tam bir Allah korkusuna da manidir. 
Birine karşı öbürü güvence “gibi gelebilir insana. Bu ise, insanoğlunun asılsız güvenler içinde her şeyini yitirmesi sonucunu hazırlar. 
Oysa tevhid'e inanmak, korku ile ümidin aynı noktada birleşmesini temin edeceği için her ikiduygunun da en üst seviyede iman hayatını düzenlemesini sağlar. 

Hadisimizde yer alan “Ja ilahe illellah” diyenin Cehennem'e girmeyeceği mes'elesi; üzerinde durulacak ve bazı kayıtlara bağlanarak anlaşılacak bir husustur. 

Allah Telala'nın afvetmiyeceğini kesinlikle haber verdiği tek günah şirktir. “Allah kendisine şirk koşulmasını afvetmez. Bunun dışında kalan günahları dilediği kişilere bağışlar.” Şirk; her hangi bir yaratığı, gerçek ve tek yaratıcıya ilahlık konusunda ortak bilmektir. Bu “en büyük zulümdür.” Afvı olmayan günahtan uzak kalmak, elbette Cehennem'den kurtuluşa sebeptir. Ne var ki, bunu hayat boyu sürdürüp ölümü de tevhid ile karşılamak gerekmektedir. Zaten dikkat edilirse, “la ilahe illellah diyen” den maksat “Muhammedü'r-rasulullah”ı da buna ekleyen ve “sirk koşmadan ölen” demek olduğu anlaşılacaktır. Zira hadisimizin ravisi Ebu Eyyub ve daha bir çok sahabiden nakledilen hadislerde bu husus açıkça “Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmaksızın ölen kişi Cennete; şirk üzere ölen de Cehenneme girer.” şeklinde anlatılmaktadır. Bu hadislerin biribirlerini açıkladıkları kesindir. Böyle olunca hadisimizin anlamı, bu hadislerin yardımıyla açıklık kazanmış olmaktadır. O halde hadisimizi “tevhid inancı üzere ölen kişi Cehenneme girmez” yada “son nefesinde kelime-i tevhid'i söyleyen kişi cehenneme girmez.” şeklinde anlayacağız. 

Öte yandan, şirk koşmamak şartıyla büyük günah işlemiş olanların bile Cennet'e gireceğini belirten hadislerin de delaletiyle, kişiyi cehhennemde hapsedecek tek günah şirktir, küfürdür. Bu günahın dışında kalan hatalar afvedilmedikleri takdirde kişiyi Cehen nemle tanıştırsa bile, orada daimi kalmaya mahkum etmez. O halde hadisimizi, “şirk koşmayanlar, işledikleri günahlar sebebiyle Cehenneme girseler bile ebedi kalmazlar.” 
manasında da anlamamız mümkün olmaktadır. 

Kelime-i tevhid'e bağlı kalmak, dünyada ve ahirette mutlu olmaktır. Allah bu mutluluktan hiçbir müslümanı mahrum kılmasın.. 


(1) İbn Asâkir, Târihu Dimesk, 5. K, Damad Ibrahim Paşa, 874, cüz, Ill, 144 a - 145 b 


değildir. Bunun dışında resmi görevle Almanya ve diğer Batı Avrupa ülkelerine gönderilen görevlilerden bir kısmı asli vazifelerini -zevahiri kurtarmakabilinden üstün körü yapmakta ve ticari işlerle uğraşmayı tercih etmektedirler. 
Bunların düşüncesi şudur: “Bu birkaç yılda ne kazanabilirsek kârdır.” 


Durum böyle olunca Türk Okulları, Alman Okulları'nın kalitesinde öğrenci yetiştirmekten uzaktır.Binaenaleyh bir çok veliler çocuklarını ya Türkiye'ye göndermeyi ya da 
Alman Okulları'na vermeyi tercih etmektedirler. 


KUR'AN KURSLARI 


Bu arada Avrupa'da faaliyet gösteren Kur'an Kursları hakkında da bir iki söz etmek istiyorum. Bu müesseseler 
Mahdut imkânlı derneklerin elinden alınarak devletçe yürütülseydi Türk Okulları'nın yapması gereken görevleri çok daha az bir masrafla ve daha verimli şekilde yapabilirlerdi. 
Buralarda çocuklarımız ve gençlerimiz dini ve milli benliklerini daha iyi ve daha kalıcı bir tarzda kazanacaklardır. Ama gelin görün ki başta eski başvekilin eşi olmak üzere bir çok etkili kişiler ve hükümet yanlıs: kuruluşlar, bu irfan 


yüvalarına karşı sorumsuzca bir haçlı seferi açmışlardır. 
Almanları da menfi yönde etkilemek suretiyle gazetelerde ve televizyonlarda birtakım aleyhte neşriyata sebep de olmuşlardır. Buna rağmen 
Kur'an Kursları, Türk Okullarından daha etkili hizmet etmeye gayret ediyorlar. Ne yazık kizaman ve zemin imkânsızlığı nedeniyle büyük ekseriyet bunlardan istifade edemiyorlar. 


SONUÇ 


Müsbet Sonuçlar: 

-Buradaki çocuklarımız bütün Avrupa ve dünyada geçerli bir dil olan Almancayı mükemmel bir şekilde öğrenmektedirler. 

-Almanya'daki hayata intibak ettiklerinden, Almanlarla daha olumlu ilişkiler kurabilmekte ve “Yabancı” horlanmasından ve tecridinden masun kalabilmektedirler. 

--Bu nitelikleriyle daha ko- 


“lay ve daha iyi iş bulma 


imkânına sahiptirler. 

-Alman devletinin vatandaşlarına sağladığı haklardan daha iyi faydalanmakta ve haksız muamelelere karşı kendilerini daha etkili bir biçimde savunabilmektedirler, vs. 

Menfi Sonuçlar: 

-Milli benliğini yitirmiş ve dini akidelerine bağlı olarak yaşıyan aileler, Alman sosyal 


hayatına intibak etmiş çocuk- i ları ile anlaşamamanın ıstırabı | içindedirler. 

-Gençlerimiz ecnebi bir kültürün baskıs: “üzünden dini ve milli benliklerinden uzaklaşmakta ve manevi tatminsizliğin tevlid edeceği tehlikelere maruz bulunmaktadırlar. 

-Bugün pratikte kayda değer bir kemiyet ifade etmemekle beraber, yakın bir gelecekte mukabil evlenmelerin büyük yekün tutacağı muhakkaktır. 

-Bu gençlerden anayurda dönenlerin gerek sosyal hayata gerekse iş hayatına intibak etmekte büyük güçlük çekeçekleri muhakkaktır. 

-Günün birinde bu yüzbinbinlerce genç Türkiye'ye topluca dönmek zorunda kalırlarsa, alıştıkları hayatla karşılaştıkları hayat arasında (intibaksızlıktan dolayı) bunalımlara varan bocalamalar geçirebilirler ve hata birtakım tehlikeli sosyal problemler tevlid edebilirler ki, bu da cemiyetimizi derinden etkileyebilir. 


(Devamı 15. Sahifede) 
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TÜRKİYE'DE YATIRIMLAR 


(IV)E 


| Evren KARADAYI — - 
: , (YÜKSEK MÜHENDİS) 


Bundan evvelki yazılarımızda sık sık kullandığımız “Tüketim Malı”, “Ara Malı” ve “Yatırım Malı” gibi tabirlerin daha iyi anlaşılabilmesi ve yatırımların mahiyetinin. daha sıhhatli olarak değerlendirilebilmesi için bu yazımızı “Yatırım Mevzu'larına tahsis etmeyi faydalı gördük. 

Tasnifimiz, yatırımların teşvik tedbirlerinden istifade etmelerinde esas olan yıllık plan ve programda yeralan “genel teşvik tablosu''ndaki mevzulara göre hazırlanmıştır. 


I. TARIM KEY il i ei : YATIRIMLARI AZ m m elbalği < AE A. Bitkisel üretim, i z & Z ; 

B. Hayvancılık, 
C. Su ürünleri, 
D. Ormancılık. 


II. MADENCİLİK YATIRIMLARI 


Ki 


- “Ara malı” yatırımlarından Petro-Kimya tesislerinin kuş bakışı görünüşü... 


4- Lastik sanayii, şunlardır: : N 

5- Plastik sanayii, I. KALKINMA'DA ÖNCELİKLİ BÖLGE- 
6- Kimya sanayii, LERDE YAPILACAK 7-Petro-kimya sanayii, YATIRIMLAR: 


8- Petrol ürünleri sanayii, 
9- Gübre sanayii, a li. 
10- Çimento sanayii, ye li 


SPiemic ki ; “ Adıyaman, Afyon, Ağrı, Artvin, Bingöl, Ee pa m a per Bitlis, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, 


13- Seramik sanayii Çorum, Diyarbakır, Denizli, EBlazığ, Erzincan, 

14- Demir-çelik sanayii Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, 

15- Demir dışı metaller sanayii Hakkari, Kırklareli, Kars, Kastamonu, Kırşehir, 

j Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Nevşe- 

C. UMUMİYETLE hir, Niğde, Ordu, Siirt, Sinop, Sivas, Tunceli; “YATIRIM MALI” Tokat, Urfa, Uşak, Van, Yozgat. 

ÜRETEN SANAYİLER: 


Bu gruba dahil şehirler 1980 yılı programına 


Bunlardan Hakkari, Tunceli, Bitlis, Sürt ve Bingöl şehirleri 1980 programına göre “Pilot Bölge” seçilerek, buralarda yapılacak yatırımlara bazı ilave teşvik tedbirleri tatbikatı düşünülmüştür. 


1- Madeni eşya sanayii, 

2- Elektriksiz makine imalat sanayii, 

3- Meslek, bilim, ölçü, kontrol ve optik teçhizatı imalat sanayii, 

4- Elektrikli makine imalat sanayii, 

5- Elektronik sanayii, 

6- Karayolları taşıt imalat sanayii, 

7- Demiryolu taşıtları imalat sanayii, 

8- Gemi imalat sanayii, 

9- Uçak imalât sanayii. 


IV. ENERJİ YATIRIMLARI 
V. HİZMET YATIRIMLARI 


A- Ulaştırma, 
B- Turizm. 


Ara malı yatırımlarından Demir-Çelik tesislerinin bir bölümü 


IT. İMALAT YATIRIMLARI 
A. UMUMİYETLE “TÜKETİM 
MALI” ÜRETEN SANAYİLER 
1- Gıda sanayii, 
2- Içki sanayii, 
3- Tütün ve mamülleri sanayii, 4- Dokuma ve giyim sanayii. 
B. UMUMİYETLE “ARA MALI” 
ÜRETEN SANAYILER 
1- Orman ürünleri işleme sanayii, 2- Kâğıt sanayii, 
3- Deri ve deri mamülleri sanayii, 


II. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLER «VE KOOPERATİFLERCE 
YAPILACAK YATIRIMLAR, 


HI. YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN TÜRKİYE'DE YAPACAKLARI YATIRIMLAR. 


Burada başlıklar halinde belirtilen mevzulara ait olan yatırımlar hangi teşvik tedbirlerinden de istifade edebilecekleri belirtilerek “Genel Teşvik 


Yukarıda zikredilen mevzulardan başka teşvik ablası Tasa açklamınBin 


tedbirlerinden istifade edebilen diğer yatırımlar 


Avrupa İnşaat Sanayii Yabancı İşçilere Dayanıyor 


Her yıl, Türkiye'den, İspanya, İtalya Yugoslavya ve Kuzey Afrika'dan, evlerinden ve ailelerinden, Akdeniz'in güneşinden kopup gelen binlerce işçi, soğuk, sisli Kuzey ve Orta Avrupa'nın göçmen yapı işçileri ordusuna katılır. 
Sayıları 1970'lerin başlarına göre bugün daha az olmakla birlikte, bu yabancı inşaat işçileri, binlerce nitelikli yerli işçinin istihdamı ile ekonominin kos- 
. koca bir kesiminin karlılığının güvencesi olarak Batı avrupa ekonomisinde gerçekten önemli bir rol oynarlar. 


Nitekim, geçenlerde Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (İLO) Cenevre merkezinde bu konuda yapılan uzmanlar toplantısında iki sonuca varıldı: “Avrupa ülkelerinin yabancı yapı işçisi istihdamından sağladıkları yararlar gereğince değerlendirilmeli” ve “ilgi tüm tarfalar yabancı yapı işçilerinin insanlık onuruna tam saygı göstermelidir.” 


EN ALTTAKİLER 


pi 


1973-74 ekonomik bunalımından bu 


yanagörülen işgücü talebi dalgalanma ları ve göçmen işçi kabulünde sıkıla şan denetime karşı. Avrupa inşaat sanayi hâlâ önemli sayıda yabancı işçi istihdam etmektedir. 


Fransa'da çalışan yabancıların 427 
si inşaat sanayiindedir. Federal Almanya'da ise yabancı erkek işçilerin “615'i bu işkolundadır. İsviçre'de durum daha da çarpıcıdır. Eylül 1978'de - inşaat sanayiinde çalışan toplam 158.000 
işçiden yalnızca 9641'inin İsviçre vatan daşı olduğu tesbit edilmiştir. Avustur ya, Belçika ve Lüksemburg'da da durum pek farklı değildir. 


Yabancı işçilerin büyük çoğunluğu yerli işçilerin hoşlanmadığı işleri yapmak zorundadır. Meselâ Fransız inşaat sanayiinde 1977 yılında yabancılar mühendis ve yöneticilerin 9645'ini, teknisyenlerin 9610'unu oluşturuyordu. 
Oysa tüm niteliksiz işçilerin neredeyse yarısı yabancıydı. 


İnşaat sanayiinde işin kaçınılmaz gereği, her çeşit dış tesire açık bir 


ortamda ağır, pis've yorucu bir görev vardır. Üstelik iş geçicidir, istikrarsızdır ve sürekli yer ve görev değişikliği gerektirir. 

Tehlike işin bir başka yönüdür. 
Ölümle sonuçlanan kaza oranı inşaat sanayiinde imalat sanayiinin dört katına ulaşmaktadır. 


TEKLİFLER 


Sanayiinin bütün bu özelliklerini değerlendiren İLO uzmanları bir dizi tavsiye kararı aldı: 

-İnşaat işçileri işsiz kaldıklarında uygulanmak üzere yedek bayındırlık projelerinin hazır bulundurulması. 

-Gene işsiz kaldıkları dönemlerde işçilerin eğitilmesi, 

-Bu gibi işçilerin işte gösterdikleri başarının sürekli olarak teşviklendirilmesi. 

Yabancı yapı işçilerinin çalışma ve hayat şartlarının ivedilikle düzeltilmesi için de şu kısa dönem tedbirler teklif edildi: 

-Ülkesinden ayrılırken gideceği yer 


de kendisini neler beklediği konusun da işçiye yeterli ön bilgi verilmelidir, 


-Hem işçi hem de âilesi için dil. 


eğitim 'imkanları sağlanmalıdır. 
-İşçi oçuklarının özel ihtiyaçlarına ilgi gösterilmelidir. - 


DÖNÜŞ ÇÖZÜM MÜ? 


' Yabancı yapı işçilerinin yurtlarına dönüşü ise ayrı bir problem yaratmaktadır. Avrupa'da ciddi bir ekonomik durgunluğun yaşandığı şu dönemde büyük sayıda yabancı işçinin geri dönüşü evsahibi ülke ekonomisi için zararlı olduğu kadar, işçinin kendi ülkesi için de zaten yeterince yüksek düzeyde olan işsizlik açısından aksi tesir yapabilecek niteliktedir. Uzmanların bu konuda vardığı sonuç, “yabancı şapı işçileri ve ailelerinin anayurtları na dönüş kararında serbest bırakılmaları” gereğidir. , 

Ayrıca “dönüşten sonra işçinin yurt dışında kazandığı bilgilerin değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.” 

(B.M.HDb.) 


Gihkeseğii. — > N 
OSMANLI RUHUNUN 


YAŞTA EŞİ rar 
.; 


KİR/SAN'AT 


TARİHİ BİR VESİKA: 
EEE AMMAN 


TAŞA AKİSLERİ 


Ersin ÖCAL 
İstanbul Vakıflar Müzeleri Şefi 


MERHUM VE MAĞFUR 
EL MUHTAC İLA RAHMET-İ 
RABBİHİL GAFUR MERHUM 

EL HAC MUSTAFAZADE 

MERHUM SERDENGEÇTİ 
AĞASI MUHAMMED AĞA 
RUHİYÇÜN EL-FATİHA 
“SENE 1173. 
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Mezartaşında sözü geçen SERDENGEÇTİ AĞALIĞI: Düşman ordusu içine dalarak veya zaptedilen bir kaleyi ele geçirmek için fed&i yazılıp, üzerine aldığı işi başararak, ölümün gerdiği kanadın altında ve yüzde yüz ölümden kurtulup geri dönenler hakkında kullanılan bir tabirdir. Bu ünvan cesaretin bir timsali sayılırdı. Mezartaşında görülen kavuk Yeniçerilerin başlarına giydiği serpuştan farklı olup, SERDENGEÇTİ KAVUĞU adını taşırdı. Tüylerle süslenen bu kavuk giyene heybet ve celalet verirdi. Serdengeçtilere, ellerinde kınlarından sıyrılmış kılıçlarıa bu tehlikeli işlere atıldıkları için DALKILIÇ da denirdi. Düşman ordusuna dalmak üzere ayrılan Serdengeçtiler düşman ordusunun sağ, sol ve arka tarafından ve hep birden hücum ederler, maksatlarına nail olmadıkça dönmezlerdi. Zaptı uzayan kalelere geceleyin merdiven kurmak suretiyle girerler, rastladıklarını kılıçtan geçirmek suretiyle maksadı temin ederlerdi. Serdengeçtilere fazla yevmiye ve içlerinden sağ kalanlara hizmetinin derecesine göre yayabaşlık, bölükbaşılık, zağracılık, sekbanlık, sipahilik ve kapıcılık verilirdi. 
İçlerinde kale yürüyüşlerinde en evvel hücum şdene veya kaleye bayrak dikene Sancak Beyliği verildiği de vaki idi. 
Serdengeçti yazılanlara ulüfe senedi makamından “memhur” tabir olunan bir kağıt verilirdi. Bu kuruluş yeniçeri ocağının kalkmasıyla ortadan kalkmıştır. 

Mezkür mezartaşı Podima (Yalıköy) de batık bir gemiden çıkartılmış ve 1976 senesinde İstanbul Deniz Müzesi'ne 
3086 Envanter No ile mal edilmiştir. 


SAYFA 


HAHAM REİCHHORN'UN NUTKU 
. YAHUT İSRAEL EMPERYALİZMİ 


Aşağıda okuyacağınız nutuk 1879 senesinde, Prag şehrindeki maşatlıkta (Yahudi mezarlığında) müteveffa Hahambaşı Sim&on ben Yhuda'nın mezarı başında, haham Reichhorn tarafından söylenmiştir. Nutkun metnini 16.10.1942 tarihli Gringoire (Paris) gazetesinden tercüme ederek naklediyoruz. Siyonizm'in: dünya hakimiyeti için nasıl çalıştığını ve Yahudilerin ' başka milletlere nasıl baktıklarını gösteren bu emsalsiz vesikayı 


birkaç defa ve düşüne düşüne okumalarını müslü- 


manlara tavsiye ederiz. 


İZ, İsrail hükeması, Allah'ın bize vadettiği dünya hakimiyetine doğru kaydettigimiz terakkiyi ve hıristiyanlara karşı kazandığımız zaferleri gözden geçirmek üzere, her yüz senede bir, şüra halinde toplanmayıitiyat edinmişizdir. 

Bu sene, bizim muhterem 
Sim&on Ben Yhuda'nın mezarı başındâ toplanan bizler, geçen asrın bizi hedefimize yaklaştırdığını ve ona ulaşmamızın çok yakın olduğunu iftihar ile temin edebiliriz. 

ALTIN 

Altın her zaman mukavemet edilmez bir kudretti. 
Hep de öyle kalacaktır. Mütehassıs ellerin kullandığı altin, ona sahip olanlar için en faydalı bir manevila olacak ve ondan mahrum kalanları imrendirecektir. Altınla en müstakil vicdanlar satın alınır. 
Kıymetlerin bedelleri, bütün mahsullerin rayiçleri tespit olunur. Aktedecekleri borçlar temin edilmek suretiyle; devletlere tahakküm edilir. 

Başlıca bankalar, bütün dünyanın-borsaları, bütün hür- 
'kümetlerin kredileri bugün elimizde bulunuyor. > 

BASIN 

Büyük kuvvetlerden biri de basındır. Basın istenilen herhangi bir fikri tekrar ede ede, nihayet doğru imiş gibi kabul ettirir. : 

i TİYATRO 

Tiyatrolar da buna benzer hizmetler görür. Her tarafta matbuat ve tiyatrolar bizim direktiflerimize uyarak hareket 


'ederler. 


DEMOKRASİ 
Demokrat rejimi durmadan övmek suretiyle, gayri Yahudileri siyasi partilere ayıracak, milli birliklerini yok edecek, aralarına nifak sokacağız. Onlar nihayet aciz kalacaklar ve 


daima birlik halinde ve dava- 


mıza sadık olan bankamızın kanununa boyun eğeceklerdir. 
HARPLER 
Gayri Yahudilerin gurur ve 


Kankiy/isr. 


hamakatlerini istismar ederek harplere sürükleyeceğiz, onlar birbirlerini boğazlayarak bizimkilere yer açacaklardır. 
TOPRAK 

Toprağa sahip olmak daima nüfuz ve kudret doğurmuştür. 
İçtimai adalet ve müsavat namına büyük çiftlikleri parçalayacağız:Bu Oo parçaladığımız toprakları candan dileyecek olan köylüler, az sonra işletme hesabına borçlanacaklar ve sermayelerimizin esiri olacaklardır. Büyük malikaneler sahibi olmak sırası bize gelecek ve 


" toprağa sahip olmak bize ik- 


tidar mevkiini temin edecektir. 
KAGIT PARA 

Piyasada altının yerine kâğıt parayı geçirmeğe çalışalım. 
Altını kasalarımıza çektikten sonra, kâğıda kıymet verecek de biz olacağımıza' göre bütün hayata hakim olacağız demektir. 

: İŞÇİLER 

İçimizde kendini vecd içinde göstererek halkı inandırmağa muktedir kimseler vardır; bunları, insan nev'inin: saadetini gerçekleştirecek değişiklikleri anlatmak vazifesi ile, kavimlerin arasına saldıracağız. Altınla ve müdahane yoluyla, er-geç gayrı Yahudi sermayedarları yıkacak olan proletaryayı kazanacağız. İşçilere vüyalarında bile göremeyecekleri ücretler vadedeceğiz. Fakat bir 


taraftan da zaruri hacetlerin fi- 


yatlarını yükseltmek suretiyle daha büyük faydalar temin edeceğiz. : | 
JHTİLALLER 

Bu suretle gayri Yahudilerin bizzat kendilerine yaptıracağımız ihtilalleri hazırlayacağız ve bu ihtilallerin semerelerini biz devşireceğiz. 


İ DİNLER 

İstihzalarımızla, hücumlarımızla başka dinlerin ruhanilerini evvela gülünç, sonra da iğrenç bir hale getireceğiz; dinlerini de o kadar gülünç ve o kadar iğrenç bir kılığa soka: cağız. Çünkü bizim, dinimize, 


ibadetimize sıkı bağlılığımız onlara üstünlüğümüzü, ruhla: rımızın üstünlüğünü ispat edecektir. 
AVUKAT VE DOKTOR 
Bütün ehemmiyetli sahalara adamlarımızı yerleştirmiş bulunuyoruz. Musevi olmayanlara avukat ve doktor tedarikine çalışalım: Avukatlar bütün bilgilere vakıftırlar. 
Doktorlar, bir eve girdiler mi artık onlar o evin sırdaşları ve vicdanların güdücüleri olurlar. 
EGİTİM 
Fakat bilhassa eğitimi istismar edelim; böylelikle bize faydalı olan fikirleri neşretmiş ve dimağları istediğimiz kalıba dökmüş oluruz. 
MAHKEME 
Eğer bizimkilerden herhangi biri, adaletin pençesine düşmek bedbahtlığına uğrarsa yardımına koşalım. Ve onu hakimlerin — bizzat kendimiz hakim volmamızı bekleyerek — elinden kurtarabilecek kadar şahit bulalım. 
KRALLAR 
Gayri Yahudilerin mağrur ve muhteris hükümdarları süse boğulmuşlardır. Birçok da orduları vardır. Biz onların çılgınlıklarının dilediği her şeyi tedarik edebilmelerine elverecek parayı temin edeceğiz ve böylelikle yularlarını elimize alacağız. le 
EVLİLİK 
Erkeklerimizin yabancı kızlariyle evlenmelerine mani olmaktan sakınalım; çünkü biz o kızlar vasıtasiyle en kapalı mabhfillere hulul edeceğiz. 
Kızlarımızın Msuevi olmayanlarla evlenmeleri de bize daha az faydalı olmayacaktır. 
Çünkü Yahudi bir ananın çocukları bizimdir. Yabancıların kadınlarının, dinlerin usül ve ameline bağlılıklarını gevşetmek için serbest izdivaç fikrini yayalım. a 
Muhakkar ve mazlum İsrail oğulları, asırlardan beri iktidara doğru bir yolaçmağa çalıştılar. Artık hedefe ermek üzeredirler. Şimdi onlar mel'un yabancıların iktisadi hayatlarını kontrolleri altına almış, siyaset ve örf üzerinde büyük tesirler gösterecek hale gelmişlerdir”. AZ ç o DUNYA İHTİLALİ 
Önceden muayyen ve istenen bir anda, yabancıların bütün sınıflarını yıkıp bize esir edecek ihtilali Okoparacağız. 
Çünkü Yahova'nın kavmine vaadi böylelikle yerine getirilmiş olacaktır. 
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ŞOL CENNETİN 
IRMAKLARI... 


YUNUS'DAN SEÇMELER 
Mustafa UZUN 


MÜNACAAT- 
MUHAMMED 


- Sallellahü aleyhi ve sellem 


1. Yâ Rabbi Settaru'l-uyüb senden dilerim ümmetim Ya Hayy u Gaffârü'z-zunüb senden dilerim ümmetim 


2. Bu dem münâcât eyleyip bin türlü hâcât söyleyip Özüm melâmet eyleyip senden dilerim ümmetim. 


3. Yüce kıldım himmetimi kim kurtaram ümmetimi Esirgegil ben yetimi senden dilerim ümmetim 


4. Atam anam istemezem dünya kaygısın yemezem Ümmetim elden komazam senden dilerim ümmetim 


5. Yüzümü yere vuruban kapılara doğrutuban Şükrane canım veriben senden dilerim ümmetim 


6. Budem ki doğdum anadan geçtim bu fâni dünyadan 


El yumuşam viraneden senden dilerim ümmetim. 


7. Şimdi ki başım kaldıram gözüm yaş ile dolduram Ahım cihâna bildirem senden dilerim ümmetim. 


8. Ümmetim için gelmişem himmeti yüce kılmışam Milk ü câna gelmemişem senden dilerim ümmetim 


9. Çün bu konağa konmuşam himmet atına binmişem Ümmet oduna yanmışam senden dilerim ümmetim. 


10. Gelmemişem Uçmak için ya hüriler koçmak için Şol bir avuç toprak için senden dilerim ümmetim 


11. Adım Muhammed veresin derdim yine sen bilesin İn'âm ü ihsan kılasın senden dilerim ümmetim 


12. Katlandım ümmet gücüne bakmazam artık ucuna Kılmagıl ümmet suçuna senden dilerim ümmetim 


13. Ol Tür-i Sina hakkıyçün Mekke vü Mina hakkıyçün Şehr-i Medine hakkıyçün senden dilerim ümmetim 


14. Sensin Ahad sensin Samed ihsanına yoktur aded Bu Yunus'a irgür meded senden dilerim ümmetim 


MÜNÂCAAT-I MUHAMMED 


. Eyayıpları örten Rabbim, senden ümmetimi bağışlamanı dilerim. Ey Sonsuz hayat sahibi olan ve günahları affeden Allahım, senden ümmetimi bağışlamanı dilerim. 

. Sana yalvarıp bin türlü ihtiyaçtan bahsettiğim şu anda, kendimi bir yana bırakarak senden ümmetimi bağışlamanı dilerim. 

. Ümmetimi kurtarmak için bütün himmet ve gayretimi sarfettim. Sen de ben yetimi koru. Senden ümmetimi bağışlamanı dilerim. 

. Senden atamı, anamı ve dünya varlığını istemiyorum. 

- Ümmetimden vazgeçemem, senden ümmetimi bağışlamanı istiyorum. 

. Yüzümü yere koyup hacet kapısı olan kapına durdum. 
Verdiğin nimetlere karşı şükür olarak canımı verip, senden ümmetimi bağışlamanı dilerim. 

. Anamdandoğduğumanda fani dünyadan vazgeçip, bu viraneden el çektim. Senden sadece ümmetimi bağışlamanı istiyorum. 

. Şimdi başımı kaldırarak, gözlerimi yaşla doldurup ahımı bütün cihana bildiriyorum. Senden ümmetimi bağışlamanı istiyorum. 


. Ben bu cihana ümmetim için gelmişim. Onlar için gayret - ediyorum. Gayretim can ve mal kazanmak için değil, 


ümmetimi bana bağışlaman içindir. Senden ümmetimi dilerim. 


. Mademki bu dünyaya gelmişim, himmet atına binip | ümmet ateşine yandım. Senden ümmetimi bağışlamanı 


dilerim. 


10. Bu dünyaya cennet ve oradaki Hurilerle kucaklaşmaya 


hak kazanmak için gelmedim. Şu bir avuç toprak için, Ümmetim için geldim. Senden ümmetimi bağışlamanı isterim. 

. Adımı Muhammed olarak sen verdiğin gibi derdimi de yine sen bilir, banalutuf ve ihsanda ancak senbulunabilir sin. Senden ümmetimi bağışlamanı isterim. 

. Ümmetimin bunca güçlüklerine katlandıktan sonra, başka şeye bakmam. Sen de ümmetimin suçuna, kusuruna bakma. Senden ümmetimi bağışlamanı dilerim. 

. OSina dağı, Mekke, Mina ve Medine hakkı için senden ümmetimi bağışlamanı dilerim. 

. Ehad (tek) sensin, Samed (hiçbir şeye muhtaç olmayan) ' sensin. İhsan ve iyiliklerin hesaba gelmez. Yardımını bu Yunus'a da ulaştır. Senden ümmetimi bağışlamanı dilerim. 


“TI. Pırandello”nun “Altı Şahıs Yazarını Arıyor” isimli bir piyesi var. Bilmem okuyanınız oldu mu? ismini duyduğum zaman bana çarpıcı gelmişti. Bulup oku- 


mam için tavsiye etmişlerdi. Uzun süre 


bulamadım. Sonunda bulup okudum. Okudun da ne oldu diyeceksiniz. Hiç, inanın, koskoca bir hiç. Şu, Batılı yazarlara bir türlü ısinamıyorum. Zorla değil ya. Çok azı ilgi çekiyor. 


5 OUmduğumu bulamadım. “Altı Şahıs 


Yazarını Arıyor”da. İçimden, nasıl toplayabilmiş bunca insanın ilgisini dedim. 
Ama, çarpıcı gelmişti dedim ya ismi, yine de öyle. Bana çok çarpıcı geliyor. Halimizin 


- tam da özeti gibi. Şunu belirteyim ki, eserin 


başında yer alan “Pınardello”'nun önsözü eserden daha çok sardı beni. Diyebilirim ki, 


piyesten çok daha seviyeli, piyesi aşan bir . 


yanı var önsözünün bence. Her neyse, maksadımız piyes üzerinde durmak değil. 
Yazarını arayan insanlar, bizim ilgimizi çeken. e 

Batı ve batılılaşmanın girdabına sıkıştınlmış olan bizler, birer, yazarını arayan insanlarız. Kültür ve medeniyet olarak batının kucağına düştüğümüzden bu yana, bizim, bizim olan yazarlar kayboldu. 
Çekildiler aramızdan. Bizler, suya ulaşabilmek için kuyuyu iğne ile kazma durumundayız. Gurbetten sılaya ulaşmak için kaplumbağa yürüyüşünden öte elimizden 


YAZARINI ARAYAN 


Galib BOZTOPRAK 


bizler, islâm diyarları kan ağlarken, yapabildiğimiz, şeylerin hepsi tükenmiş gibi. Söylediklerimiz, yaptıklarımız yeterliymişçesine bir duygu içindeyiz. Değilse, 


bütün söylenip yapılanlar yeterli olamıyar. 


Neden? 

Başsız ve yönsüz, serseri bir rüzgara kapılmış, parça parça birbiriyle ilgisiz bu ülkenin insanları. Bu insanların acısına ortak olabilecek, derdiyle dertlenebilecek, sevinciyle mutluluk duyabilecek bir yol gösterici gerek. Onbeşinci hicri asrın yol göstericisi umutla, sabırla bekleniyor. O zaman gerçek yazarla yüzyüze geleceğiz. 
Yazmanın ne demek olduğunu o zaman anlayacağız.. 

Bu insanın, bu iklimin, bu diyarın yazarıyım diyebilen herkes, bu insanın, inancı, dili, kültürü ve medeniyeti ne 


demektir, bunu anlamaya, dinlemeye ve. 


tercüman olmaya görevlidir. Önce inanç, 

sonra inancı ayakta tutan tüm dayanaklar. 

Bir teki bir ihmale gelmez. ii gelmez. 


Bizi bizden alan batı, şimdi, olanca köhneliği ile, tükenmişliği ile batıyı batırıp, yepyeni bir batı imar etmek için bize muhtaç durumda. Aldatılmışlığımızın farkına varamadığımız zaman bizimle beraber batı da' batacaktır. Batı günümüzdeki inkarına rağmen bunun farkındadır. Biz hala farkında olamıyoruz. 


bir şey geldiği yok. 


de 


Abdullah  lürkiye'nin en büyük şehirlerinden birinde büyük çaddesinden büyük postahanesine doğru yürüyordu. 
Seyyar satıcıların arasından ciyak ciyak türkü ve aranjman 


sesleri duyuluyordu. Abdullah 


sanki boğulacaktı. Gökyüzü siyah bulutlarla kaplı, sokaklar yarı karanlıktı. Ama onun yüzünde tebessüm, kalbinde ise bir burukluk bir sızı. 
Yabancı kentlerde yaşan garip misali... i 

Günlerden Cuma, Hicri Yılbaşina dört gün kalmıştı. Tam ondört asır bitip onbeşinci asıra giriliyordu. Sokaklar çok kalabalık; belki çoğunun haberi bile yoktu bu hadiseden, ama Abdullah çok iyi biliyordu. 
Allah Resulünün ne zorluklarla hangi şartlarda Mekke'den Medine'ye hicret ettiğini. Bir güneş doğuyordu. İslam güneşi, tüm evreni aydınlığa boğacak, isrtacak ve ebeddiyen kalıcı bir güneş. Allah'ın kanunlarına kar şı gelen putatapıcılar'akla hayale gelmez eziyetleriyle inananları, daha güçlü olmaya zorluyordu. 

Abdullah her adımını attığında içindeki burukluğun bir kat daha arttığını hissederken büyük postahanenin büyük kapısında, küçük insaların su gibi aktığını görüyordu. Hiç bir şeyden habersiz, sadece yernek içmek ve para kazanmak hırsıyla sağa sola koşturuyorlardı. Bir kısım insanlar, duvara dizilmiş çeşitli renk ve büyüklükteki resimlere alık alık bakıyorlardı. 
Bir maymun kadının eteğini kaldırarak dişlerini seyderenlere gösterdiği resim ise en fazla dikkati çekendi. Abdullah, bir an durup -onlara bakmaya 


İçimizden pusuya düşürülmüş olan 


YILBAŞI 


- Eyüb VELİOĞLU 


başladı. Maymun gülüyor, may mun memnundu, insanlar bakıyor, maymun büyüyordu, dişleri daha bir sivrilik kazanıyordu, insanlar hala seyrediyorlardı. 
Maymun iyice büyüdü, goril gibi oldu. Dişleri dışarı fırlayacakmışçasına uzamıştı. Ağzındarı köpükler saçmaya başladı. 
İnsanlar onu seyretmeye doyamıyorlardı. Maymun canavarlaşıyor, insanlar küçülüyordu. 
Abdullah onları seyrederken yıllardır süren bu iğrenç manzarayı görüyordu. “ 

Ağır ağır oradan uzaklaşırken tekrar Hicreti düşündü. 
Müslümanların yılbaşısı üç gün sonra geliyordu. Çok büyük bir gündü. Kızgın çöllerde her insanın güçlükle yol alabileceği kumlar üzerinde ilerleyen Yüce Peygamber ve arkadaşları vardı. 
Büyük,uzun çok güç bir yolculuğun sonunda Medine'deki müslümanlarla kucaklaşırlar, fa kat, Mekke'de bırakmak zorunda oldukları yakınlarını unutmamak, acısıyla. Daha sonra, Mekke'deki Kabe'nin olduğu kentteki insanların kalbini fethetmek üzere hazırlıklara başlamışlardı. 

“ Abdullah, kendini postahanenin içinde bulur. Her yanda sıra sıra insanlar, mektup atmak için kuyruklar, havale almak veya yatırmak için kuyruklar ve bunların başlarında masalarda oturan boyalı memureler. Abdullah, önünde yirmiden fazla insan olan sıralar- dan birine girdi. Yanındaki 


Evet, müslüman -yazarını arıyor, tüm ir insanlık gerçek yazartnı bekliyor. Eskimez yeninin ipine tutunmuş olan yazarını. 


kuyruklardan: birinde sarhoş 


olduğu her halinden belli orta . 


yaşlı bir adam, ağız dolusu küfürlerle sıranın hala kendisine gelmediğini, memurenin çok yavaş çalıştığını belirterek yüksek sesle konuşmaya başladı. Masa başındaki memure buna hiç aldırmaz görünüyordu. 
Öbür insanlar ise arasıra sarhoşa bakıp duruyorlardı Herkes bir am önce işini bitirip gitmek arzusundaydı > 
Abdullah sırasın kendisine geldiğini farkedip, memureye elindekilerin hepsinin tebrik olduğunu söyleyince genç bayan Abdullah'ın yüzüne bakarak, “Bunlar ne tebriği kardeşim?” dedi. “Yılbaşı tebriği hanımefendi”cevabını alan bayan memure, “İyi ama yılbaşına daha birbuçuk ay var, bunları mektub saymak zorundayım” deyince, Abdullah gayet rahat ellerini masanın üzerine koyarak, “Bakın hanımefendi, o sizin bahsettiğiniz yılbaşı benim yılbaşı değil. 
Benim bahsettiğim Hiçri yılbaşı yani üç gün sonra. Onun için bunları tebrik saymak zorundasınız” dedi. Memure tebrikler- den birini çıkarıp arkasındaki “Yeni yılınızı kutlar, İslam alemi için hayırlı olmasını dilerim. 1 Muharrem 1400 (21 Kasım 1979)” yazısını okudu. 
Sonra yavaşça kartı zarfına koydu ve tek tek damga makinasına sokmaya başladı. 
Memure bir an mahzunlaştı. 
Sakin ağır ağır, başını kaldırıp Abdullah'a “Teşekkür ederim” dedi ve işine devam etti. 
- Abdullah dışarı çıktığında siyah bulutlar yavaş yavaş dağılıyor, yerini hafif bir aydınlığa bırakıyordu... 
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OSKOVA'nın komşularıyla ilgili siyasetini anlamak değilse bile, açıklamak için, umumi olarak bir sebep ileri sürülür: “Sınırlarının emniyetine pek düşkün olan Sovyetler, karşılarında dost hükümetler bulmak istiyorlar.” 
Oysa ki Afganistan, SSCB ile en uzun dostluk ananesine sahip olmakla öğünebilecek bir memlekettir. Ama bu sıfatı, onun geçen sene bir Sovyet uydusu olmasını ve şimdi de Kızılordu tarafından işgal edilmesini engellememiştir. 
RUS - AFGAN 


MÜNASEBETLERİ 


Daha 1919'da Afganistan Emiri, Lenin'e bir delegasyon gönderiyor. 
Rusya'nın yeni efendisi şahsen, bu memleketin bağımsızlığı ' ve parlak geleceği için garanti veriyor: “Halihazırda Afganistan dünyanın tek bağımsız Müslüman devletidir. Kader, Afgan halkına, etrafındaki esir Müslüman halkları toplamak ve onları hürriyet ve bağımsızlık yoluna yöneltmek gibi büyük bir tarihi görev yüklemiştir.” 

“Majesteleri Afganistan Emiri”ne 27 
Kasım 1919'da gönderilmiş, şahsi bir mektupta Lenin işte böyle diyordu. 

Önemli tarihler uzun zaman sağlam görünen bu Sovyet - Afgan dostluğuna 


MM 
Hindistan seçimlerinde Indra Gandi kazandı: 


işaret ediyorlar: 

-1921'de, Lenin devrinde, SSCB Afganistan'la bir dostluk antlaşması imzalıyor. Senede 50.000 dolarlık bir yardım yapmayı taahhüt ediyor. 1926'- da Stalin devrinin başlangıcında, Emir'- in yazlık ikametgâhında büyük bir törenle Sovyet -- Afgan Saldırmazlık Paktı imzalanıyor. 1931'de bu devam ediyor. 1955'de Kruşçev, Afgan başşehrine gelerek aynı paktı on sene için uzatıyor. 1965'te pakt yenilenirken Brejnev Afganistan'a gelmeye lüzum görmüyor. 

Komünistlerin iktidarı elegeçirmelerinden sonra bu paktlar bir kâğıt parçası haline geliverdi: 1978 Nisan'- ında Afganlı komünistlerin darbesi sonucu 1979 Aralık'ında Sovyet birlikleri Afganistan'a girdiler. 


SOVYET İDARECİLERİNİN 5. 


MANTIĞI 

Günümüzdeki son saldırıyla ise Sovyetler Birliği —dünyadaki Detant, Avrupa'daki Helsinki anlaşması, ABD'- deki SALT Il'nin onaylanması adına— Sovyet yayılmacılığının son bulduğuna inananların bütün ümitlerini kırdı. 

Sovyet idarecilerinin mantığı sert olduğu kadar da açık: Gerektiğinde bir 


HAFTADAN HABER/YORUM 


SOVYET MANTIĞI 


ülkeye Sovyet blokundan ayrılma lüksü için izin verebilirler. (Yugoslavya ve Arnavutluk gibi). Fakat bir ülkenin kendi isteğiyle ayrılmasına (Macaristan) veya ayrılmakla tehdit etmesine (Çekoslovakya) asla müsaade etmezler. 
Mahalli komünist iktidarın Müslüman ayaklanma karşısındaki güçsüzlüğü yüzünden Afganistan, Çekoslovakya misaline giriyordu. Şu anda Moskova, Afganistan'a nazaran SALT il'den daha az endişe duyuyor. SALT veya diğer antlaşmalar, Amerikan başkanlık seçimlerinin yapılacağı bu senede, ilerde görüşülmek üzere bekleyebilir. 


“AVRUPA HER ŞEYİ YUTACAKTIR” 


Lenin'den Brejnev'e Sovyet idarecileri herzaman emrivaki siyasetini tercih edegelmişlerdir. Umumi mantıklarında zaman unsuru pek önemlidir. Heyeca- nın geçip gittiğini, neticenin yanlarına kâr kaldığını çok iyi biliyorlar. Daha önce SSCB'de 1930 senelerinin büyük terörü zamanında Stalin küçümsemeyle “Avrupa her şeyi yutacaktır” demişti. 

Halefleri de belli etmeden, aynı şekilde düşünüyorlar. Benzeri misaller 


” çoğalıyor. 


Uzun zaman Doğu Almanya bir 


kukla devlet gibi telakki edildi. 1953'te 


halk isyanının Sovyetler tarafından bastırılıp, 1961'de Berlin Utanç Duvarı'- nın inşa edilmesi, beynelmilel kamuoyunda uzun zaman kızgınlık yarattı. 
Bugün Sovyetler hâlâ Doğu Almanya'- da, Berlin Utanç Duvarı hâlâ yerli yerinde... Fakat Demokratik Alman Cumhuriyeti, her tarafta, bütün haklara sahip bağımsız bir devletmiş gibi kabul ediliyor. 
SOVYET TECRÜBESİ 


1956'da Kızılordu, komünist bir başkan tarafından yönetilen Macaristan'ı —geçen haftaki Afganistan gibi— işgal ettiği zaman, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, hemen hemen oybirliğiyle bu müdahaleyi mahküm etmiş ve işgalcilerin gitmelerini istemişti. Sovyet birlikleri hâlâ Macaristan'da. Aynı Kadar hükümeti ise herkes tarafından tanınmakla kalmayıp, Batı'da sık sık övgü ile bahsedilir oldu. 

Görünüşe bakılacak olursa Sovyetler, Afganistan sebebiyle dünyada daha az bir heyecan görüyorlar. Halbuki bu ülke, beynelmilel strateji açısından şüphesiz çok daha önemlidir. Sovyetler 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DOĞU-BATI 


İNDRA 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için hadise, geçecek olan kötü anlardan ibarettir. Esas olan, işgalin çabuk ve en iyi şekilde yapılmasıdır. İşin bu yönün- de ise Sovyetler'in yarım asırdan fazla bir tecrübeleri vardır. Afganistan'da bu tecrübe acaba hangi neticeleri doğuracak? 

Şimdilik Sovyetler, her zamanki usüllerine göre hareket ediyorlar. Her operasyonda değişmeyen aynı unsurlar bulunuyor. Bu Marksist - Leninist sosyalizmin özünü teşkil ediyor. Bütün komünist partiler ve bütün “sosyalist” ülkelerde resmi nutuklar “milli özellik” üzerinde pek çok duracaklar. Fakat günlük pratik, bu özelliği reddeden benzeşmeleri ortaya çıkaracaktır. 


SOVYET TANKLARIYLA GELEN LİDERLER (!) 


Bugün Moskova, Kabil'e Prag'dan getirilen Babrak Karmal yerleştiriyor. 
Dün, Macaristan'da Mathias Rakosi'yi, Bulgaristan'da Georges Dimitrov'u, Polonya'da Boleslaw Bieruf'u, Doğu Almanya'da Wilhelm Pieck'i ve Walter Ulbricht'i empoze etti. Hepsi Moskova'dan Sovyet tankları üzerinde geldiler. 

Son olarak “sosyalist” olan üç ülkede rejim dış müdahaleler neticesinde yerleşti: Angola'da Kübalıların, Kamboçya'da Vietnamlıların, Afganis- 


tan'da da Sovyetler'in müdahalesiyle. 
Her üç şıkta da ülke bir içsavaş neticesi 


çöktü. 

Kâbus dolu bir yeknesaklıkla her sosyalist ülkede anti-komünistlere kar-ŞI bir kan banyosu başlıyor. Daha sonra komünistler arasında devam ediyor. 
Afganistan'da 1978 Nisan'ında komünistlerin iktidara gelmesiyle ilk kurbanlar anti-komünistler oldu. Bunu kurbanların bu sefer komünist olduğu iki kan banyosu takip etti: Geçen Eylül ayında Taraki ile ekibinin ve Aralık ayında Amin'in ekibinin ve ailesinin öldürülmesi. 

Sovyet senaryosunda bir bilinmeyen var: Afgan halkının tutumu... Direnişleri ne kadar uzun ve inatçı olursa, Sovyetler'in ve müttefiklerinin aynı şeyi başka yerlerde de başlatma imkânları o kadar az olacak: Yugoslavya'da, Romanya'da, Tayland'da veya başka bir yerde... 

Branko Lazitch 
(Çev: Haldun Deliveli) 


MM 


clunmasına rağmen. İkincisi, sosyalist dünyanın Hindistan'a yaptığı yardım Batı'nınkinden cen defa daha az önemli. 
Nihayet Hindistan ticaretini birinci derecede ABD ve Japcnya ile yapıyor. Bayan Gandi umumi olarak Kremlin'e doğru eğilmişse de hiçbir zaman gerçekten Brejnev'in kollarına düş- 


HANGİSİNİ SEÇECEK 


Hindistan” ın etekleri zil çalıyor: İndira Gandi dönüyor. 
Fakat Batı endişeli. Orta Asya'- da Nehru'nun kızı acaba Sovyetler Birliği'nin. oyununa uyacak mı? 

“İmparatoriçe” dönüyor. 
1977 Mart seçimlerinde yenilmiş, horlanmış, 197teki sıkıyönetim safhasındaki aşırılıklar yüzünden tutuklanmış, serbest bırakılmış, kısmi seçimlerde tekrar seçilmiş, Parlamento'dan kovulmuş, hapse girip çıkmış clan İndira Gandi, kavgalı döğüşlü bir çölden geçerek mutlu sonaerdi. 

Geçtiğimiz hafta yapılan kanuni seçimlerde partisinin galibiyeti bir zaferden daha çok bir kamuoyu yoklaması oldu. 
Ganj ovalarından Bengal Körfezi'ne kadar hemen hemen 


360 milyon seçmen Janata 
partisinin kötü idaresini reddettiler ve Nehru'nun kızının 


geriye dönüşünü, ona milletvekili sandalyelerinin dörtte üçünü vererek büyük bir coşkuya çevirdiler. Hindistan tarihinin karanlık kuyularına atıldığı zan- 


nedilen bu 62 yaşında, narin görünüşlü, soğukkanlı bir yüze sahip, her zaman yorgun kadın için netice pek fena değil. 

ilk defa olarak İndira Gandi heyecandan ağladı: New Delhi”- deki bahçesinde kalabalık tarafından çiçek yağmuruna tutuldu. 

Bir gün önce halka ülkeyi kargaşadan çıkarmak için çağrı yapmıştı. Aynı gün İzvestia (Moskova) genellikle Moskova nın dostu olarak bilinen bu kadının iktidara gelmesinden duyduğu memnuniyeti gizlemiyordu.. 

Mesele: İndira Gandi Kremlin'in oyununa uyacak mı? 
Kabil'e girmiş, güney-doğu Asya'ya yerleşmiş ve Delhi tarafından desteklenen Sovyetler, hayallerini gerçekleştirecekler: Çin'in çembere alınması. 


Fakat Tito'yla beraber bağlantısızlar hareketini başlatan Nehru'nun kızı ne yapacak? 
Gandi 1971'de Moskova'yla yir- 


.mi senelik bir dostluk anlaş- 


ması imzaladı. Dört sene sonra 


Brejnev “Imparatoriçe” tarafından ilan edilen sıkıyönetimi ve bunu takip eden yüz elli bin tutuklamayı kutluyordu. Böylece iki ülke arasındaki balayı hiçbir zaman tekzip edilmemiş bir işbirliğiyle başlıyor. Zira Moskova Hint ordusunu baştan aşağı teçhiz ederken kendini ilkel ziraate hasretmiş bu ülkede ağır sanayii kurdu. Kremlin'in, İndira'yı iktidardan uzaklaştıranlar için “CİA tarafından beslenen tedhişçiler ve gericiler? demesine şaşmamak lazım. Aynı zamanda yeni başbakanın partisinin geçtiğimiz ay yeni Vietnam hükümetinin (Phnom Penh) Hindistan tarafından tanınmasını istemesine de şaşmamak lazım., Bunların sonucu, tabii, Batı'nın endişesine de yolaçıyor. 


Bunların üstüne, Kızılordu Kabil'i ve Afganistan dağlarını kuşattığı zaman, ,İmparatoriçe”, “Haksız karışma” olarak adlandırdığı bu olay karşısında biraz yavaş davrandı (Washington böyle düşünüyor). Prensip 


olarak Sovyet hareketini kınadıysa da, Orta Asya'daki is- 


tikrarsızlıktan Amerikalıları mesul gösteriyor. Şu halde acaba ayin yapılıp bitti de Hindistan tutacağı tarafı seçti mi? 

Kesin değil. Zira işte bir başka dosyadan notlar: İsviçre ve Oxford'da tahsil görmüş, komünistler açısından güvenilmez biri olan Batılı İndira” Gandi'den üç hadiseyi hatırlayalım: İlk olarak, Nehru'nun kızı Sovyetlerin “Asya Güvenlik Paktı” anlaşmasını hep reddetmiştir. Hindistan'ın efsanevi düşmanı Çin'e tevcih 


memiştir. o Ekonomisi oObunu icabettiriyor. 
ABD beceriksizliğiyle onu 


.buna itmiştir. Meselâ hor gö- 


rülmüş ülkede, demir-çelik sanayiinin kurulmasında Gandi'- nin istediği yardımı reddederek. Böylece İndira Gandi Sovyetler Birliği'ne yönelmiştir. 
1965 Hindistan - Pakistan çatışmasında Amerika silah satışlarına tek taraflı ambargo ilan etmiş, Hindistan'ın aşikâr olarak gerçek bir nükleer güç haline gelmesine kaş çatmış, Sevyet tehdidi kârşısında Pakistan'ı, Hindistan'in bölgesel büyük rakibini, silahlandıracağını ve Çin'e yardım edeceğini ilan etmiştir. Hindistan'ın dış siyasetinin anahtarı Beyaz Saray'da... 

Zaten Birleşik Devletler mesuliyetlerinin şuurunda: Dışişleri Bakanlığı Beyaz Saray'a Delhi'ye yeniden zenginleştirilmiş uranyum verilmesini tavsiye etti, “İmparatoriçe”yi yatıştırmak için. 

“LE POİNT” 
Jean Lesieur 
Çev: Haldun DELİVELİ 


gi 
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,ÜNYADA anayasasında dinin resmen yasak ol- 
'duğu yazılı bir tek ülke vardır o da Arnavutluk'tur. Bugün Arnavutluk'ta dinin iyi bir şey 


olduğundan : bahsedemezsiniz. Büyük bir suç işlemiş olur ve kendinizi Halk Mahkemesinin karşısında bülursu- 


insanları uyuttuğu- egemen güçlerin çıkarına hizmet ettiği, emperyalistlerin bir yutturmacası olduğunu söylerseniz ki Arnavutluk'ta hemen herkes bunu söylüyor doğruyu ve gerçeği söylemiş olursunuz. 
1968'DE TÜM İBADET 
YERLERİ YIKILMIŞ 
2,5 milyon nüfuslu Arnavutluk'taki halkın birkaç yüz çok yaşlının dışında hepsi dinsiz. 1944'deki devrimden 
. sonra halka dinin kötülükleri yıllar boyu anlatılıp durmuş. 
Daha önce yüzde 70'i Müslüman geri kalanı Katolik ve 


Afganistan'dan çok daha 


nuz. Bunâ karşılık dinin 


HAFTADAN HABER/YORUM 


A ŞAĞIDA.. isimleri yazılı bulunan dini kuruluşlar olarak, Başkanlığımızın da müzahareti ile vatandaşlarımızın yardım hislerine tercüman olmayı, yapacakları yardımlarını mahaline ulaştırmayı kendimize manevi bir vazife saydık. Bunun için de, merkezi Konya'da bulunan “AFGANİSTAN MÜLTECİLERİNE YARDIM KOMİTESİ” ni kurduk. Ve T.C. Ziraat Bankası Konya Merkez Şubesinde 630/81156 no.lu hesabı açtırdık. Diğer il ve ilçelerde kurulan komitelerin toplayacağı paralarda Ziraat Bankası şubeleriyle bu hesaba gönderilecektir. Ayrıca toplanan yiyecek ve giyecekler de belirli merkezlere depo edilecek. Acil ihtiyaçlardan olduğu tespit edilen, ateş kesici “ ilaçlar, un, makarna, şeker kuru yiyecek 


İsmail COŞAR 
Türkiye Din Görevlileri Federasyonu -Genel Başkanı 


Arif ALTUNBAŞ 


Türkiye İmam-Hatip Liseleri 


Mezunları Federasyonu 
Genel Başkanı 


AFGANİSTAN MÜLTECİLERİNE YARDIM KOMİTESİ BİLDİRİSİ 


maddeleri, her türlü temiz giyilecek, palto, manto, elbise ayakkabı, bot, v.s. gibi ihtiyaç maddeleri,en seri bir şekilde temsilcilerimizin de katılacağı Türkiye Kızılay Derneği kanalı ile mahalline ulaştırılacaktır. 


İstiklal mücadelemizde maddi ve manevi yardımları ile yanımızda olan Afganlı müslüman kardeşlerimizin bu karanlık gününde yardımlarına koşmamız, dini görevi- 


mizdir. 


Afganlı mülteci kardeşlerimize müslüman halkımızın yapacağı maddi ve manevi yardımlara şimdiden teşekkür ederken; Allah yolunda harbeden mücahitlerin zaferi için Cenabı- Hakk'a niyaz ederiz: Saygılarımızla. B 


Sadettin GENÇGİL 
Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu 
Genel Başkanı 


Dr. Cemal SOFUOĞLU 


Türkiye İlahiyat Fakültesi ve Yüksek 


Genel Başkanı 


Yanda iki fotoğraf görüyorsunuz. Büyük olanında Ürdün Kralı Hüseyin ile dördüncü karısı Nur (eski Elizabeth), 


aşağıda ise Kral Hüseyin'in baldızı Feriyal ile Yunanlı milyarder Niarkos görülüyor. Nur, Amerikalı bir.adamının kızıdır. Müslüman (!) prenses Feriyal ise Niarkos ile 


evlenecek... Haberimiz bu kadar! 


kötü 


ISLAM, 


ARNAVUTLUK'TA 
YOK EDİLMİŞTİR. 


Protestan olan Arnavut halkı da 1968 yılına kadar dine karşı olan bu propaganda ile yoğrulmuş. 1968 yılında ise üniversite öğrencilerinin başlattığı bir hareket sonucu sayıları 2 bini bulan cami ve kiliseler halk tarafından ya yıkılmış ya da değiştirilip başka işlerde kullanılmaya başlanmış. 

1968 yılına kadar bu yapılar tarihi birer eser olarak duruyormuş. Ama o yıl örneğin birçok kilise kapalı spor salonu, tiyatro salonu, kütüphane haline getirilmiş. İki ünlü cami ise biri Tiran'daki Ethem Bey Camii ve biri de Jirokastra'daki tarihi cami bu yıkımdan kurtulabilmiş. Ve o günden sonra da doğal olarak bir tek ibadet yeri açılmamış. 


DİNİ HİÇ BİR TÖREN YOK 


1944'den 1968'e kadar sürdürülen sürekli dine karşı 


bir durum: 


İŞTE 


propaganda etkisini gösterip camiler ve kiliseler yıkıldıktan sonra 1976 yılında Arnavutluk Anayasası'na resmen dinin ülkede yasak oldğu yazılmış. 


Bunun sonucu olarak bütün - 


dinsel törenlerde örneğin dini cenaze töreni, imam nikahı, sünnet düğünü, kiliselerde düğün yasaklanmış. Halk 

dinsizliği benimsemiş. Özellikle yeni yetişen kuşak tama- 


İslâm Enstitüsü Mezunları Federasyonu 


TÜRKİYE'YE 
Mi?.. 


Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde 6 bin narerciye üreticisi, mallarının yüzde 80'i ellerinde kaldığı için sıkıntı içindeler. Türkiye'den g€len tüccarlara ise, Kıbrıs Türk Devleti mal satmamaya karar vermiş durumda. Limon ve portakallar büyük çukurlara dökülerek, çürümeye terk. ediliyor. Fakat Türkiye'ye satılmıyor! 


BASINDAN... 


Günaydın'ın Arnavutluk röportajı! 


men dinsiz yetiştiriliyor. Yaşlıların büyük bir bölümü de daha sonra dinsiz olmuşlar. 
Sayıları bir ya da iki yüzü geçmeyen çok yaşlı kimseler ise içlerindeki din sevgisini söküp atamamışlar. Bunların özellikle uzak köylerde gizli gizli namaz kıldıkları hatta oruç tuttukları da söyleniyor. 
Tabii bütün bunları gizlice yapıyorlar. “Bu namaz kılan- 


-“Buadam kim? 


s9 TEDENBERİ kritik günlerde ente- 


günlerde olduğumuz 


SAYFA 

TİTO'NUN 
Yugoslavya Devlet Başkanı Tito'nun tehlikeli şekilde hastalanması, Rusların Afganistan'dan sonra bu memleketi de işgal edecekleri endişesini doğurdu. Bacağının kesilmesi ile ölüm tehlikesini 


atlatan Tito'nun hastalığı sırasında Amerika Devlet Baş- 


” kanına bir mektup göndere- 


rek, Rusların taarruzu halin- — de, Yugoslavya'ya yardım etmesini talep ettiği açıklandı. 


Kk e 
GARİP 
- ZAYARETLER 


MSP lideri Erbakan TBMM 
Birleşik toplantısında yaptığı bir konuşmada, Arie Levin adlı bir İsraillinin gizli ajan olarak Türkiye'ye geldiğini ve temaslarda bulunduğunu söyledi. 
Erbakan, bu şahsın, İsrail'in Ortadoğu Dairesi Başkanı oldugunu da ileri sürdü. 

Erbakan'ın bu sözlerinden sonra Hürriyet gazetesinin bir muhabiri Arie Levin'i bularak kendisiyle görüştü. İsrail Elçiliğinde yapılan konuşmada, hakkında yapılan ithamları reddeden Arie Levin, kendisinin İsrail “Doğu Akdeniz Dairesi” başkanı olduğunu, bölgesindeki elçilikleri teftişe geldiğini söyledi.. 
Türk dışişlerinin ise böyle bir gelişten haberdar olmadığı anlaşıldı. 


ları oyakalayıp mahkemeye çıkarsalar ne ceza alırlar” dediğimde bir yönetici “Artık o kadar da olmaz. Biz insan tabiatını biliriz. Yaşlı insanın emperyalistler tarafından, yıllarca uyutulan bir insanın hele ölüme yaklaştıkça eski alışkanlığına başvuracağını bilir ve ona göre göz yumarız tabii” dedi. Ama genç olursa ozaman başka: 


malum. Buna 


resan bazı tipler belirir. Olur olmaz zamanlarda karşınıza çıkarlar, size akıl verir, yol gösterirler. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi çekilip giderler. 

Kimlerdir bunlar? Batılı ise adları ya misyoner veya casustur. Bilemediniz işbirlikçi. Doğulu olursa kimse buna ad koymak istemez. 

İşte bunlardan biri geçenlerde Cağaloğlu'nda pek çok işyerini dolaştı, akıl verdi. Ülke sorunlarına değindi. Kağıt ihtiyacından söz etti ve bu gidişin sonu yoktur buyurdu. Kendisine soru yöneltenleri lisanı münasiple cevapsız bıraktı. Ancak bir hususu açıkladı. 
Sovyet Rusya vatandaşı olduğunu. 

Peki kimdi bu kartvizitsiz adam. Ne arıyordu, neler yapmak istiyordu bunu kimse öğrenemedi. Çünkü görünmesiyle birlikte kaybolması aynı zamana rastladı. Ve işin en ilginç yanı bu kişiden kimse söz etmek istemedi. Eğer bu adam Amerikan yanlısı olsaydı şimdiye kadar belirli gazetelerde belirli yazarlar olayı dile getirirler ve hudut harici edilmesini önerirlerdi. p 
Konu bizce hayli önemli. Kritik 


karşılık devlet güçleri sorumsuz,vatandaş şaşkın. Kimse ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini bilmiyor. 

Bilenlerimiz de yok değil. Onlar ise Konak meydanlarında nutuk atarak eylem birliği yapıyorlar. Yürüyorlar ve arkalarından geleceklerin sayısına bakmadan güç gösterisinde bulunuyorlar. 
Tam bir disiplin içinde ve halka korku verecek düzeyde. 

Bu kişilerin Mercedes markalı arabalara kurulup, yurtdışı ile ilişkiler kurarak belirli gayeler peşinde koştuklarını ve bunların da birer işbirlikçi olduklarını söyleyen çıkmıyor. 

Hayat ' pahalılığına karşı çıkmak başka şey, bir rejimin devrilmesini istemek başka şeylerdir. Akıl vermek, yol göstermek başkadır, yol şaşırtmak, 


tuzağa düşürmek başka. Ne var ki biz 


bunların farklılığını unutur olduk. Üstelik her olayda biraz daha sinerek, biraz daha korkarak 

Onun için bir küçük ricamız var. 
Bizden yana olanlarla olmayanları ayırmanın zamanı çoktan geldi, haberiniz ola... 


SEBİL e SAYI:213 


Yazan: 


* 25 -Onuneli, yüzü, nefsi vardır. Nasıl ki Kuranda bildirmiştir. Kuranda yüz, el nefs gibi her ne ki bildirilmiş ise onlar, onun nasılsız sıfatlarıdır. “Onun eli kudretidir” denilmez: çünkü bu söyleyişte sıfatını silmek vardır. O “Kader” cilerle, “Mutezile” nin sözüdür. Lakin hakikatte eli onun hasılsız bir 

atıdır. o Öfkesi, hoşnutluğu da Allahü iaalanın nasılsız iki sıfatıdır. 

Kaza (Yargılama), Kader (Düzenleme), Meşiyet (Dileme) de asılsız sıfatlarındandır. 

Din bilginleri, Allahü Taalanın-şanı yüce olsur-sıfatlarından herhangisini farsça söyledilerse onun hepsini söylemek olabilir. 

Ancak, Yed (El) söylenemez. 

Benzersiz, nasılsız olarak “aziz ve yüce Allahın yüzü hürmetine” demek mümkün olur. 
(Fıkhı Ekber) 

O her şeyi düzenleyen ve hükme bağlayandır. (Fıkhı Ekber) 

* 26- Allahü Taala, varlığı olmadan önce bilendi. 


* 27- Yok, bir şey değildir; Allah (Yok)u, - 


yokluğu halinde, yok olarak bilir, onu, icat edeceği zaman nasıl olacağını da bilir. 

“Var”ı varlığı halinde, var olarak bilir; onun nasıl yok olacağını da bilendir. 

*x28- Allah bilgisi, değişmeksizin ve kendisine başka bilgi gelmeksizin, ayaktakini halile ayakta bildiği gibi; oturunca gene onu, oturur halde oturur bilir. 

Değişiklik hakkın bilgisinde değil; yaratıla- nın halindedir. 

*29- Onun dilemesi, bilgisi, hükmü, düzenlemesi Levhi Mahfuz (Saklı kitap) da -hüküm yoluyla değil- vasıf ile yazılmıştır. 
Dünya ve ahirette bu yazısız hiç bir şey 


r 


Dârülfünün 


DİN/AHLAK/TASAVVUF/HİKMET 


EHL-i SÜNNET İNANIŞININ 


DEĞİŞMEZ METİNLERİ sam 


mezunlarından MERHUM 


İlâhiyat Fakültesi 


(Güç) in hakikatidir ki iş onunla meydana gelir. 

Bu gücü yeterlik; sebeplerin aletlerin, azaların pürüzsüzlüğü üzerine kurulmuştur. 
Teklifin dayandığı temel budur. (Nesefi) 

* 33- Kulların bütün işlerini yaratan Allahü Taaladır. İnsanın döğülmesi ile döğülende meydana gelen acı; insanın kırması ile sırçada hasıl olan kırılma ve saire bütün bunlar Allah'ın yaratmasıdır. O işlerin olmasında kulların karışıklığı yoktur. 

O işlerin hepsi Onun bilgisi, dileği hükmü tertibiledir. 

x34 - Emrolunmuş ne kadar iyilikler varsa hepsi Allah'ın sevgisi hoşnutsuzluğu, bilgisi dileği, hükmü, düzeni iledir. 

Günahların topu; gene bilgisi, hükmü, düzeni, dileği iledir amma sevgisi hoşnutsuzluğu, emri ile değildir. (Fıkhı Ekber) 

*35- Kula faydalı olanı vermek Allahü Taalaya borç değildir. (Nesefi) 

*x 36- Allahü Taala ihsancı ve adaletçidir. 
Kullarına zulmü yoktur. Mükafatları lütfile, mücazatları adliledir.: 

*37- İşlerinde nice hikmetleri vardır. O hikmetleri, akılların kavraması şart değildir. 

x 38- Onu, yaptıklarından dolayı hiç kimse sorguya çekemez, bilakis o, herkesi yaptıklarından sorar. 

* 39- Haram, rızık olabilir. Herkes, haram olsun, helal olsun, rızkını alır. 

Bir insanın kendi rızkını yiyememesi veya başkalarının yemesi mümkün değildir. 

* 40- Ecel birdir. Öldürülen eceli ile yani zamanında ölmüştür. Ölüm, Allah'ın ölüde yarattığı bir işidir ki onun meydana gelmesin- de ne yaratma ne kazanma bakımından kulun 


Abdurrahman Şeref GÜZELYAZICI 


SAYFA:10 


*x 44- Allah, kullara (iman) ı teklif buyurmuş küfür (gavurluk) ü yasak etmiştir. 


İMAN VE KÜFÜR 
MESELELERİ. 


* 45- Iman, bir hidayet (erme), küfür bir dalalet (sapıtma) dır. Allah dilediğini —lütfile— doğruya çevrir; istediğini de —adlile— saptırır. 

* 46- Onun saptırması: bırakmasıdır. Bırakmasının manası: kendisinin hoşnut olacağı şeyleri yapmak hususunda kuluna yardım etmeinesidir ki bu onun bir adaletidir. Bırakılmış olanın, günahlarından ötürü cezalandırılması da böyledir. 

Allah dilediğini nuruna erdirir; istediğine verir. 

*x 47- O, yarattıklarından hiç kimseyi ne iman üzerine ne de küfür üzerine zorlamamıştır. 
Onları ne mümin ve ne de kafir olarak halk 'buyurmamıştır. 

x 48- Allah, halkı, iman ve küfürden uzak olarak yarattı. Sonra, Ademin zürriyetini, sulbün- den, zerreler halinde çıkararak onlara — hitabı kabule layık— akıl verdi. İmanı emir, küfrü yasak etti. 

Hepsi onun Allahlığını delilleri ile söylediler. 
İşte bu ikrar, onların yaratılıştaki imanları olmuştur. 

Doğanlar, bu iman mayası üzerine temiz olarak dünyaya gelirler. Bundan sonra küfre sapanlar, verdikleri sözü tutmamış, ahidlerini bozmuş, insanlar ise iman üzerinde devam ve sebat göstermiş olurlar. 

* 49- Küfreden, dileği ile fiilen 


rahmetini 


olamaz. (Fıkhı Ekber) 


kaderi bundan ibarettir. 


EDEBÜ'D-DÜNYA 
VE'D-DİN 


mmm VAM -I MAVERDİ 


*31- Kulların, isteklerine bağlı işleri vardır ki, onlarla sevap kazanırlar, azap olunurlar. 
Kulların kazançları bu ihtiyarlarıdır ki itaat ve isyanla vasıflanmalarına sebeptir. 
* 32- Kuldaki işe gücü yeterlik “Kudret 


ilişiği yoktur. 


*30- Allah, bildiği gibi hükmetmiştir ve hükmettiği gibi: olacaktır. 


Allahın kaza ve 


* 41- 


Öldüren 'hakikatte Allahü Taalladır. 


Başkaları, adi sebepler ve vasıtalardır. . . 


* 42- İnsanlar “bülüğ” çağından itibaren “teklif” e girerler. Cinsi duygu şart değildir. O büluğdan evvel veya sonra da olabilir. 

x 43-İnsanların, cinlerin yaratılması ibadet (kulluk) içindir. İbadete bilgi gerektir. 


Seçen ve tercüme eden: 


HALİD 


ZEVALSİZ 


Y.İE. 
Arapça asistanı 


İLİMLERİN EN FAZİLETLİSİ DİN İLİMLERİDİR 


Bütün ilimleri öğrenme imkânı olmayınca, en mühim ve en faziletlisini öğrenmek için gayret sarfetmek gerekir. İlimlerin en faziletlisi de din ilmidir. Çünkü insanlar, ancak din ilmiyle doğru yolu bulurlar, din ilminden cahil kalmakla da yoldan saparlar. 
Zira failinin, eda ediliş şekillerini bilmediği bir ibadet caiz değildir. Bu sebeple Peygamberimiz (S-A.V.): “İlmin fazileti, ibadetin faziletinden daha hayırlıdır” buyurmuşlar. Bu gerçektir, çünkü ilim ibadete sevkeder. Failinin bilgisi dışındaki ibadetse ibadet ulamaz. Binaenaleyh her mükellefe (dinin emir ve yasakları ile sorumlu herkese), din ilmi lazımdır. Bu yüzden Peygamberimiz (S.A.V.): “Her Müslümana ilim taleb etmek farzdır” buyurmuştur. Bu hadisin iki şekilde izahı vardır: 

1) İbadetlerle alakalı, bilinmesi gerekli her şeyibilmek, 

» İlim talebiyle ilgili farzı kifâye.“ yerine getiren kişiler 


bulunmadığı zaman, bütün ilimleri öğrenmek. 

Abdullah b. Amr'in rivayetine göre: Allah'ın Resulü mescide girince, biri Allah'ı zikreden, diğeri de dini konuları öğrenme- ye çalışan iki meclis gördü: Bunun üzerine buyurdular ki: “İki meclis de hayır üzerindedir. 
(İlim yapanları kastederek) Bunlar bana diğerlerinden daha sevimlidir, diğerleri Allah'ı zikrediyor ve ondan bir şeyler istiyorlar ve bilmeyenlere öğretiyorlar. Ben de ancak muallim olarak gönderildim” dedi ve ilim ehlinin meclisine oturdu. 

* 


Resulüllah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Ümmetimin en hayırlıları alimleri, alimlerinin de en hayırlısı fakihleridir.” Yine Peygamberimiz (S.A.V.) bir hadisinde şöyle buyurdular: “Her nesilden bu ilmi koruyacak olanlar, takva ehli ve adalet sahibi kişilerdir. Onlar, aşırıların 


tahriflerini, bozguncuların iddia 


-ve yalanlarını, cahillerin te'ville- 


rini yok ederler.” 

Yine Peygamber (S.A.V.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Bana halifelerimi getirin. Halifelerin kimdir? diye sorulunca, cevaben:Sünnetimi ihya eden ve onu, Allah'ın kullarına öğretenlerdir buyurdu.” 


Enes'den rivayet edilen bir 


hadis-i şerifde Peygamberimiz (S.A.V.): “İlmihalini bilmek her müslümana farzdır. Mutlaka öğrenin veya öğretin ve dinde fakih (dini mes'eleleri derinliğine bilen kişi) olun, cahiller olarak ölmeyin” buyurdular. Ebu Hüreyre'- den (r.a.) rivayet edildiğine göre Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurdular: “Allah'a din ilminden daha faziletli bir şeyle ibadet edilemez. And olsun ki, bir fakih, şeytanı kahretmek hususunda, bin abidden daha çetindir. Her şeyin bir esası vardır, dinin de esası fıkıhdır.” 


küfretmiştir. Hakkı tanımaması ve inkarı: Allahü Taalanın onu bırakması sebebiledir. Inanan da dileği ile bilfiil inanmamıştır. 

Onun dilile söylemesi ve kalbile doğrulaması: Allahü Taalanın ona olan tevfik ve akerom dolayısı iledir. (Fıkhı Ekber). 


DEVAMI VAR 


Osman Sâbit EYMİRLİOĞLU 


'Kur'ani-Kerim'in amacı insanlara sonsuz mutluluğun yolunu göstermektir. Bu yol Allah'a iman yoludur. Allah'a inanmak en büyük gerçeğe ulaşmak demektir. Allah'a inanmak, ölümsüzlük için yaşamayı öğrenmek bütün korkulardan kurtulmak demektir. Bunun içindir ki bütün bilgiler ancak bizi bu güzel gerçeğe yaklaştırabildikleri ölçüde önemlidir. Bunun içindir ki Kutsal Kitabımızın hemen her sayfasında Cenab-ı Hak'kın varlığı ve birliği anlatılmış, insanlar imana çağrılmışlardır: 

“Sen Hanif olarak (Bütün batıl yönlerden sakınarak ve yalnız doğruya meylederek) yüzünü dine çevir, Fıtrat olan Allah'ın dinine ki insanları o fıtrat üzere yaratmıştır.” (Rum Suresi, 31) 

“Üstlerindeki göğe bir kere bakmıyorlar mı? Onu nasıl yaptık, nasıl donattık? Onda bir yarık, bir bozukluk, bir 

“Yakin elde etmek için Rabb'ine kulluk et.” (Hicr, Son aAyet) 

“Ey insan! Keremiyle seni bu hale getiren Rab'bın karşısında senin gururlanacak neyin var?” (İnfıtar: 6) 

“Allah, kibirli ve zorba olan her kalbi damgalar.” 
“Mü'min: 35) 

Bize tavsiye edilen, 
Düşünmek güç bir. iştir. Korkularımız, kızgınlıklarımız, nefretlerimiz, hatta aşırı sevgilerimiz, normal düşüncenin, düşmanıdırlar. Bu yözden, insanın her zaman aynı kolaylık ve başarı iledüşünemiyeceği bilinen bir şeydir. Öyleyse her alanda olduğu gibi düşünce sahasında da yılmamak 'en uygunzamanı kollamak, tekrar tekrar denemek gerekmektedir. Zira ilim ancak düşüncenin meyvesidir ve bir şerefli hadiste “Bir saatlik tefekkür, bin yıllık ibadetten hayırlıdır” buyurulmuştur. 

- Düşünceyi Imanla sonuçlandıran büyük faktörlerden biri de bilgidir. Böylece, düşünce, ilmi doğuruyor; ilim de sahibini imana götürüyor. 


önce düşünmeye çalışmaktır. 
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Ahmed Muhtar BÜYÜKÇINAR 


TALİP KARAKAYA- 
BULANCAK/GİRESUN 


SORU-İnsanlar güneş sisteminin dışına çıktıkları zaman, namaz vakitlerini neye göre ayarlayacaklar? 

CEVAP- Namazın günde (24 saatte) beş vakit oluşunun hikmeti , kısa aralıklı vakitlerde Allah'ın huzurunda ibadet yapmaktır. Bu yüzden namazı kazaya koymak günah oluyor. 
Zira ibadetsiz geçen vakit uzadıkça, insan gaflete düşer, Allah'ı unutur. Şeytan ise gafilfhere musallat olur. “Kim Rahman'ın zikrinden gafil olursa (Allah'ı unutursa) ona şeytan'ı musallat kılarız. Ondan asla ayrılmaz.” (1) Namaz vakitleri zahiri sebeplerdir. Asıl olan, Allahın emridir. Vakit bulunmadı diye namaz terk edilmez. Zira hitâbı ilahi mevcuttur. 

Hz. Peygamber ashabına Deccal'ın geleceği, insanları dalalete düşüreceğini anlatınca, 

' Ashaptr.a): 


| “Ya Resulallah! Deccal yer yüzünde 'ne - 


kadar kalacaktır?” diye sorduklarında: 

“Kırk gün kalacaktır. Bir günü bir yıl: 

İ kadar, bir günü bir ay, bir günü bir hafta kadar 

im uzayacak; diğer günleri normal günlerimiz gibi 

| olacaktır.” deyince, Ashab: 

pi “-Ya Resulallah! Bir sene kadar uzayan bir 

8 günde bir günlük (yani beş vakit) namaz kılsak 
yetişir mi?” dediklerinde: 

| i “Hayır, o vakitleri normal namaz vakitleri- 

| ne göre ayarlarsınız...” (2) Buyuruyor. 

| Bu gerçeklere binaen, güneş sisteminin 

li ii dışına çıkanlar, kuzey memleketlerinde olduğu 

İ vg gibi yatsı namazının vaktini bulamayanlar ve kutuplarda olan, normal günde beş vakit 

bulunan yerlere göre takvim yapıp her 24 

| ü saatte beş vakit namazlarını kılarlar. 

| 


İBRAHİM ÇAKIR- 
AVUSTURYA 


SORU- Kadının altın veya öteki ziynet eşyasına kurban düşer mi? 

CEVAP- Kadının -zekât nisabına ulaşanaltın zinetine zekât düştüğü gibi, kurban da düşer. 

Altının dışında -kıymetli taşlar gibi- süs eşyasına Zekât düşmez, Fakat kurban düşer. 

SORU- Aylık gelirin yüksek olması ile kurban farz olur mu? Yoksa muhakkak birikmiş para mı olmalıdır? 

.CEVAP- Kurban farz değil, vaciptir. Aylık geliri günlük ihtiyacından ziyade ise, zaruri ihtiyacını gördükten sonra fazla kalan parasın- dan kurban kesmesi vacip olur. 

SORU-Bir kurbanı kimler boğazlayabilir? 

CEVAP- Kurbanı -kesmesi vacip olan kimsenin adına- erkek veya kadın her müslüman kesebilir. Fakat üzerine vacip olan kimsenin kesmesi efdaldir ve daha çok sevap kazanır. 

SORU-Kurban eti kimlere verilir, kaça bölünür, et dağıtırken kimleri tercih etmeli? 

CEVAP-Kurban eti üçe bölünür. Bir bölümü 

akrabalara, bir bölümü fakirlere verilir. Bir bölümü de eve bırakılır. 
Yakın akraba uzaklara, evine yakın fakirler de uzaktakilere tercih edilir. Eğer mahallesinde fakir yoksa, dağıtacağı eti fakirlerin olduğu yerlere götürür, yahut da orada keser, dağıtır. 

Eskiden her mahallede zengin fakir beraber yaşardı. Fakirlere kurban ve adak etleri dağıtılır, zaman zaman da zenginler tarafından ihtiyaçları görülürdü. Zamanımızda durum değişti. Birçok yerlerde zengin mahalleleri tamamen ayrıldı. Fakir zengin kaynaşarak ve © yardımlaşârak yaşarken, ayrı ayrı sınıf oldular. 
— Birbirlerinden uzak kaldılar. Zenginlerin yar- 
“ dım ve himayesinden mahrum kalan fakirlerin kalbinde zenginlere karşı kin ve nefret başladı. 
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Anarşi ve hırsızlığı meydana. getiren birçok 


sebeplerden biri de budur. Dinimizde durumu müsait olan herkesin kendinden muhtaç durumda olanlara yardım yapması farzdır. Bu hususta Kur'an-ı Kerimde nice emirler vardır. 
Hazreti Peygamberin “Muhtaçlara yardım edin” emrini zenginler gibi, fakir sabahiler dahi yerine getirmeye çalışıyorlardı. Bazı sahabiler odun topluyor, sırtında getirip pazarda satıyor, parasının bir kısmıyla ihtiyacını görüyor, bir kısmını da, bunu dahi yapamayanlara yardım olarak veriyordu. 

Kurban kesen kişi fakir ise kestiği kurban etinin çoğunu, hatta hepsini evine bırakabilir. 
(3) 

SORU-Yedi aile bir sığır kesip, et dağıtmayı kendi aralarında yapsalar, doğru olur mu? 

CEVAP- Yedi aile bir sığır kestiğinde etini kendi aralarında paylaşırlar. Sonra herkes kendi payına düşeni yukarıda söylediğimiz şekilde üçe bölerek dağıtır. Sadece birbirine vermeleri doğru olmaz. , 

SORU-Kurban hiç dağıtılmasa olur mu? 

CEVAP- Yukarda söylediğimiz gibi, kalabalık aile ise, bilhassa zengin de değilse kurban etini dağıtmayıp, hepsini evine alıkoyabilir. (4) 

SORU-Aile reisinden önce karısının kurbanı kesilebilir mi? 

CEVAP-Aile reisinin kurbanının önce kesilmesi adabı muaşerete daha uygundur. Karısınınki önce kesilirse de caizdir. 


ŞÜKRÜ KAYA- 
RİZE 


SORU-Ramazanın ilk günü hiç niyet etmeden ve oruca başlamadan, orucu terk ederse kefaret lazım gelir mi? 

CEVAP- Ramazanın ilk günü niyet etmeden ve oruca başlamadan orucu terk ederse, hatta gündüz niyet eder de, oruca başladıktan sonra bozarsa, yalnız kaza lazım gelir. Kefaret gerekmez. Ancak akşamdan -imsak zamanına kadar- niyet eder de orucu bozarsa -Hanefi mezhebinde- kefaret ve kaza lâzım gelir. (5) 

SORU-Oruçlu iken kendini eliyle ihtilâm ederse, nelazım gelir? 

CEVAP-Oruçlu iken kendini eliyle ihtilâm eden kimsenin orucu bozulur, gününe gün kazalazım gelir. Kefaret gerekmez. (6) 

SORU- Eliyle kendini tatmin. etmenin, dinen hükmü nedir? 

CEVAP- Eliyle kendini tatmin etmek, dinen -dört mezhebe göre de- hardmdır. (7) Sağlık bakımından da zararlıdır. , 

Hanbeli ve Hanefi imamlarından bazıları: Zina tehlikesine düşmekten korkan kimse için caiz görmüşlerdir. Fakat cumhür ulemâye göre bu görüş zayıftır. (8) j 

Kendine hakim olamâyanlar için en doğru yol, evlenmektir. Henüz mümkün değilse, ara 

sıra oruç tutmaktır. Hz. Peygamber (s.a.v) bu hususta şöyle buyuruyor: 

“Ey gençler! Evlenmeye gücü yetenleriniz evlensin. Evlenemeyenler oruç tutsun. Çünkü oruç onun için kalkandır.” (9) 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1- Zuhruf Suresi, 36. 

2- Ebu Davud, C.4, S. 173, Kitabü'l-Melâhim, Deccal'in çıkışı bölümü. 

3- Mezâhibi Erba'a, C. 1, 5. 723. 
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HAC INTİBALARI 
ARAFAT GÜNÜNE 
KADAR MEKKE'DE 

GEÇİRDİĞİMİZ GÜNLER 


1399 Hac İntibaları” adlı yazı dizisini geçen 
haftaki nüshamıza kadar arkadaşımız Ahmed Abid Bey kaleme almıştı. Bu sayımızdan itibaren ise muhterem hocamız Ahmed M. Büyükçınar, 
arkadaşımızın kaldığı yerden başlayarak, 1399 
Hac seferi intibalarını yazacaktır.... Kendisi hacca, Diyanet İşleri'nin teşkil ettiği guruplardan birinin başkanı olarak katılmıştı. Dolayısı ile Hac seferinin çeşitli meselelerine yakinen vakıf olmuş bulunuyorlar. Bu zahmeti de İhtiyar ettiği için kendisine gazetemiz adına teşekkür borçluyuz. 


Hayatımızın en mutlu zamanlarından, Mekke'de geçirdiğimiz.günlerin hayalini bir türlü unutamıyorum. 
O günler fâni ömrümüzün en neşeli günleriydi. Uzun yılların hasretiydi. Her saati bir ömre bedeldi. O anların kıymetini bilip, en verimli tarzda değerlendirmemiz gerekirdi. 

Birinci ve ikinci gün arkadaşları -yemek işleriyle lüzumundan fazla oyalandıklarını görünce- vakit geçirmedenikaz ettim: 

“.Aziz kardeşler! Burada kalacağımız günler mahduttur. Sayılı günler tez geçer. Hayatımızda ilk fırsattır bu. Bir daha böyle bir şansa ya kavuşuruz, ya kavuşamayız. Niçin geldiğimizi unutmayalım. Burada nasıl yaşamamız gerektiğinidebilelim. o dir 

“Evimizden çıktığımız andan, yurdumuza dönünce- ye kadar hac'da yani ibadette sayılırız. Bunun için: 

“Az uyumak için az yiyeceğiz. Ne kendimizi, ne de hanımları yemek yapmakla, bulaşık yıkamakla oyalamıyalım. Şimdiye kadar çok yedik, çok uyuduk. Gidince de öyle olacak. Şunu da bilelim ki: 

Az uyumak, az konuşmak, az yemek 

İnsan iken insanı eyler melek 

Çok uyumak, çok konuşmak, çok yemek 

İnsan iken insanı eyler merkep. 

“Her gece saat dörtten evvel kalkacağız. Kâbe'ye gideceğiz. Mümkün olduğu kadar beş vakit namazı Kâbe'de kılmaya çalışacağız. Her gün birkaç tavaf yapacağız. Ne yolda yürürken, ne de tavaf ederken kimseye eziyet etmeyeceğiz. En efdal ibâdet kimseyi incitmeden yapılan ibadettir.” : 

“Bilmiş olalım ki, Mekke sokaklarında ayağımızı bastığımız her yerde Resülullah'ın ve Ashabının izleri 'vardır. Gâfil olmayalım. Hz. Peygamberin izinden ayrılmayalım. Her yerde onların hâtırasını yaşıyalım. 
Mukaddes toprakların kudsiyetine lâyık hareket edelim.” 

Arkadaşlar -sağ olsunlar. konuşulanlara kulak - verdiler, zamanlarını ve Harem-i Şerif'te(1) geçirdikleri günlerini mübârek makama lâyık bir şekilde geçirmeye çalıştılar. Az yemeyi, pratik yaşamayı, akşamları erken yatmayı, sabahları erken kalkmayı kendilerine âdet edindiler. 

Hac yolunda umumiyetle insınlar sabırsızlaşır; anlaşmaları zorlaşır, diye duyardım. Bizim de o hale düşmemizden korkardım. Çok şükür Allah bizi bu tehlikeden korudu. Ne kafilemizde, ne de gruplarımızda anlaşmazlığı andıran bir hal görmedim. Hacı kardeşler birbirlerine hürmetkâr idiler. Birbirimize kardeşlik ve sevgi bağlarıyla bağlı olarak yaşadık. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i i 
| 


(1) Harem-işerif: Kâbe'yi içine alan Mekke ve civârıdır. 
Gelecek sayıda: ZİYARETLER. 
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Doğu Karadenizi Rusların işgali sırasında geçmiş 


GERÇEK BİR HİKAYE: 
HANİFE GELİN re 


Birinci Cihan Savaşı devam ediyordu. Moskof, tarihte ilk defa olarak, Doğu Karadenizi işgal ve istila etmişti. Bu yüzder müslüman ahali evlerini köy ve kasabalarını terkederek ba ya doğru hicret ediyorlardı. ıpkı Afganlı kardeşlerimizir. yurdlarını terkederek komşu kardeş memlekete sığınlamaları gibi. 


KIYAMETTEKİ GİBİ 


O tarihlerde halk, bir taraftan Moskof'un diğer yandan da cibilliyetsiz gayr-ı müslim yerli uşaklarının zulüm ve vahşetin- den kendilerini kurtarmak için kıyametin dehşetinden nefislerinden başka herkesi unutacaklar gibi) can derdine düşmüşlerdi. Za san zaman içlerinde en yakınların bile unutanlar 

ol uştu. Dağ yollarından ilerlerken açlık veya soğuktan ölen çocuk ve yaşlı yakınlarını, çoğu defa mezara koyamadan bir kenara bırakıp yol almaya 


mecbur oluyorlardı. Çünkü memleet Moskof istilasına uğran:'stı. - 


Mslüman ahali Moskof'a teslim olmaktansa memleteki terket “eyi veya ölmeyi tercih ediyo: u. Halk, Moskof'un idares “de kalmanın kürek ve zindar nahkümiyetinden farksız ole « unu hiss-i kablel vuku ile accta sezmişti. İşte bu yüzdeiir ki, bu dehşetli ve öldürütü hicreti göze alabilmişti. 


GENÇ BİR ANA 

Hicret edenler içerisinde 
Hanife isimli genç bir kadın, çilekeş bir ana vardı. Gerçek bir ana... Kucağında taşıdığı 
15 günlük oğluna daha dört 
aylık hamile iken dul kalmıştı. 
Kocası Ömer, Bayburt havalisinde şehid düşmüştü; ikisi erkek üç yetimi vardı. Baba- dan öksüz çocuklarını anneden de öksüz bırakmamak için evlenmemeye kârar vermiş ve bu yoldaki teklifleri düşünme- den reddetmişti. Bir namus iffet ve şeref abidesi olarak yetimlerini yetiştirmeye azimli idi. 

İşte bu gerçek ana da çocuklarını Moskof'a bırakmamak için hicret edenler. arasında yer almıştı. Hicret kafilesi teşekkül etmiş, tam yola çıkacakti ki, merhametli bir komşu 


Ey hidayete nail olan müslümanlar siz kendilerine 
2 deliller, ayetler geldikten sonra parçalanıp ayrılanlar, “iilâfa düşenler gibi olmayın, işte onların perişan hali. 
Elböiğeen büyük azap onlarındır.” 


MÜSLÜMAN 
TÜRK ANASI 


Hicri 1400'üncü yıla girerken Allah (c.c) manevi mesuliyetten kurtulmak, Resulallah'ın şefaatine nail olmak istiyorsan: 

Çeşitli guruplara, partilere ayrılıp bölünen imanlı evlâdlarını İslâm çatısı altında toplamaya gayret et, dargın ve düşman kardeşleri birleştirmeye çalış. - 

Biraz daha gecikirsen ayaklarının altına verilen cennet yerine dünya ve ahiretin kızıl cehennem olacak. 


kadın, bu “Hanife gelin”in üç yetimine acımaklı bir şekilde bakarak şöyle demişti: 

“-.Bizler bir şey oluruz. 
Aman bu kız bu çocuklarla ne olacak?” 

Bu sözleri Hanife Gelinin babasına ve kardeşlerine duyurmak için söylemişti. Onlarıncevabı gerçekte çok acı idi: 

“-Bıraksın çocuklarını ve gelsin bizimle” demişlerdi... 
Hanife Gelin, anaidi. Ciğerpâreleri çocuklarını kime bırakabilirdi? Saygılı idi. Büyüklerini kırmak istemezdi ama... Böyle bir cevabı işitince bağrından vurulmuşa dönmüştü. Bunun acısıyla da saygı sınırlarını 


aşarak, şu karşılığı vermişti: 


“.Ben öksüz yetinnlerimi bırakacak olsa idim, sizler gibi çok adam bulurdum.” Bu sözler gerçekten çok acı idi. 
Fakat mecbur kalmıştı. Peki kime güveniyordu. Sözlerinin devamında onu da ifade etmişti: 

“.Ben size güvenerek bu çocuklara bakmıyorum. Ve yine size güvenerek yola çıkmıyorum. Ben bu çocuklara Allah rızası için bakıyorum, ve yalnız ona güveniyorum. 


“Sizler elinize düşerim de beni bakmaya mecbur olursunuz diye asla endişe etmeyin. 
İnşallah Rabbim beni kimseye muhtaç etmez. Ama şunu da © unutmayın ki, siz benim elime düşerseniz ben yine çocuklarım 


(Al-iİmran, 105) 
pi 


indinde 
(s.a.s) 


Müslüman Türk Anaları 


gibi size de bakarım. 


ABDULLAH 
KAYBOLUYOR 


Hanife Gelin çocuklarının yiyecek ve giyeceklerinden ibaret ağır bir yük yüklenmişti. 
Altı yaşlarındaki büyük :oğlu Abdullah ile dört yaşındaki kızı Rahime'ye de taşıyabilecekleri kadar yük vermeye mecbur kalmıştı...15 günlük oğlu Ömer'i de kucağına alarak yola Koyulmuştu... Oğluna doyamadığı kocasının ismini vermişti. Bu yavru, bu 15 günlük muhacir Ömer'di. Hanife Gelin herkes gibi köyünden ayrılmış, kafile ile yola düşmüştü. 


İlerleyen kafile Çaykara köylerinden gelenlerle mahşeri bir kalabalık arzediyordu. 

Hanife Gelir bir ara önden 


giden büyük oğlu Abdullah'ı 


göremez olmuş, çocuğun kaybolduğuna karar vermişti. O anda ızdıraptan sarsılmıştı. 
Yolculuğun ilk saatlerinde oğlunu kaybetmek gibi bir talihsizlikle karşılaşınca, kimbilir ileride ne gibi felâketleıle boğuşacaktı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Fakat bir müddet sonra oğluna kavuşmuştu. 


SÜRMENE'NİN ÇORUH 
KÖYÜNDE 


Saatlerce yol aldıktan sonra nihayet Of'a bağlı Sürmene hududundaki “Çoruk” köyüne ulaşmışlardı. Kafiledeki guruplardan bazıları Ordu'ya, Giresun'a doğru yollarına devam etmeye karar vermişlerdi. Tam hareket edeceklerdi ki, karşılarında Rus askerlerini görmezler mi? Tabii ki mecburen kararlarını değiştirmişler ve o köyde kalmışlardı. Bunların içinde Hanife Gelinin babası ve kardeşleri de varlardı. Hallerinden yakınıp, eğer gidemez olursak, biz ne yaparız diyorlar, çaresizlikle kıvranıyorlardı. 

Köy evlerinin her odasında bir aile yaşıyordu, oda bulamayanlar da vardı. Hanife Gelin de bunlardan biri idi. Köyün ileri gelenlerinden “Çavuş” diye anılan cömert bir adamın evinde, ancak koridorun bir köşesinde yer bulabilmişti. 

Kundakta on beş günlük çocuk iken muhacir olan Ömer rahatsızlanmıştı. Cıyak cıyak feryadından geceleri kimse uyuyamaz olmuştu. 

Hanife Gelin gençti, cesurdu, kararlı ve çalışkandı. Bu 


Hanımlar İlim ve Kültür Derneği'nden 


DUYURU 


: 


Hanımlar İlim ve Kültür Derneği'nin neşir organı ŞADIRVAN iki konuda yarışma açarak hicri 1400'üncü yılınızı kutluyor: 

z 1- İnancımıza, örf ve adetlerimize, milli vekarımıza uygun biçimde nasıl giyinebiliriz? Sualinin cevabını bulmak için açtığımız “KENDİ ÇİZGİLERİNLE GİYİN” yarışmasına çizerek göndereceğiniz kıyafet örnekleri ile katılınız. Derece alanlar ŞADIRVAN'ımızda neşredilecek, ilerde kıyafet mecmuasının temelini meydana getirecektir. Kadın hayatının çocukluk çağından itibaren her safhasını içine alan ve her türlü ihtiyacınıza cevap verecek muhtelif çizgilerinizi bekliyoruz. 


Ayrıca: 


A. Müslüman Türk kadınının yurdumuzda bölgelere has 


elbise ve dış kıyafetlerini, 


B. Dünyadaki müslüman ülkelerin kadınlarının elbise ve dış kıyafetlerini tesbit ederek bize gönderiniz. Bu çalışmamız bizden sonra hizmet edeceklere döküman olacaktır. 

2- İkinci yarışmamız: “ÇAĞA YÖN VEREN İSLAM KADINI NASIL OLMALIDIR?” konusundaki yazılar arasında açılmıştır. 
Göndereceğiniz yazılarınızla, yeni yetişen nesli, fikirlerinizle 


aydınlatacağınıza inanıyoruz 


Birinci yarışmaya katılacak eserlerde aranacak hususlar: a) Kıyafetler kadın hayatının muhtelif yaş ve durumuna hitap edebilecek (ev içi, dış kıyafetler, toplantı, gelinlik), “ b) Günümüz şartlarında giyilebilecek özellik taşıyacaktır. 
Ayrıca gerekli kumaş, malzeme ve işlemlerin izahı verilirse faydalı bir sonuç almamıza da yardımca olmuş olacaksınız. Bu yarışma 30 Eylül 1980'de sona erecek ve 


1.ye 5000 
2.ye 3000 : 


.3.ye 2000 TL ve 10.ya kadar derece alanlara muhtelif 


hediyeler verilecektir. 


İkinci yarışmamız olan “Çağa Yön Verecek İslam Kadını Nasıl Olmalıdır?” konusunun işleneceği yazılarınızda ise şu 


hususlar dikkate alınmalıdır: 


a) Enazbir, en fazla iki daktilo sayfasını geçmeyecek, b) Yazıda (imlâ) kurallarınariayet edilecek, 


cek, 
30 Nisan 

yazılarınızdan 
1.ye 3000 
2.ye 1500 
3.ye 500 TI verilecek. 


1980 


tarihinde elimizde olması 


c) Yazıların hazırlanışında faydalanılan kaynaklar belirtile- 


gereken 
7 


— 


Hanımlar İlim ve Kültür Derneği 


(ŞADIRVAN) 
Laleli, Fethi Bey Cad. 


Çukurçeşme sk. Müzeyyen Ap:3/2 


vasıflarını burada da konuşturmuş ve gündüzleri ormana giderek aynı çatı altında oturan 7-8 hanenin odun ihtiyacını karşılamıştı. 

Esasen daha sonraları da yevmiyecilik yaparak çocuklarını geçindirecek ve büyütecekti. v 

Günler birbirini kovalamıştı. Bir gün Ruslar'ın çekilmeye başladıkları haberi geliverdi. O zaman Hanife Gelin de gerisin 


geri köyüne evine, ocağına döndü. 
BİR ÖMÜR SÜREN ÇİLE 


Bu hadiseyi kendisinden 


j hayatta iken defalarca dinle- 


miştim. Anlatırken bile aynı ızdırapları duyardı. Moskof yüzünden çekilen çileler, nurani simasından okunurdu. 
“Hanife Gelin” için Moskof'un sebep olduğu muhacirlir çilesi, köyüne dönmekle bit- 


-mişti ama, onun hayatı çilelerle 


dolu idi. Hiç kimseden habersiz hafızlığını ikmâl eden büyük oğlunu, uğradığı bir hastalık neticesi 18 yaşında iken kaybetmişti....sarsılmıştı. - Ama yıkılmamıştı. Diğer yetimlerini şefkatle yetiştirmeye devam ediyordu. Çocuklarına anne 


İSTANBUL 


olduğu kadar da baba idi. 
Şefkatle otoriteyi birleştiren bir baba gibi terbiyeli yetişmelerini sağlıyordu. 15 günlük iken muhacir olan küçük Ömer büyümüş, Kur-an'ı hıfsetmişti. 
On üç yaşına bastığı zaman da gurbete çıkmıştı. 

Hanife Gelin bu defa biricik oğluna hasret kalıyordu. 


TORUNLAR 


Zaman su gibi akıp gidiyordu. Hanife Gelin rahmet-i Rahman'a kavuşmuştu. Dünyaya gelmeden 5 ay önce babasını kaybeden Küçük Ömer büyümüş, yuva kurmuş, çoluk-çocuk sahibi olmuştu. 
Yetimliğin ve yoksulluğun ne demek olduğunu bildiğinden çocuklarına yokluğun acısını taddırmamak için didinip duruyordu. Dört oğlunu da okutmuştu. Üç kızını ise iyi birer ev hanımı olarak yetiştirmişti. 
Hepsinin müşterek özelliği sağlam mümin olmaya çalışmaları, Moskof ve: benzeri düşmanlarını tanımaları idi. 

Kararlı idiler. İslâm'a hizmet edecekler ve İslâm vatanlarını iç ve dış düşmanlara bırakmayacaklar, gerekirse dedeleri gibi şehit olacaklardı. 


BUĞDAY 
HIRSIZI 


day eker, eş-dost, düğün-bay- obası erkenden 


dır” derler ya! Neden sonra 


geçirsem... Yapacağımı bilirim.” 
“Evlatlarım... Mahvolduk! sızar kalırsın. 


tığına pişman edeyim. Bundan 


ESENİZ EŞEĞİNE Bi 
(ZADA 
T KONUSUZUZ... 


HOS GELDİN İKELOĞLUMY 


İR varmış, bir yokmuş, evvel Ode fazla mükafatlandıracağım” 

zaman içinde zengin bir demiş. O gece büyük oğlu köylü varmış. Zenginliğine zen- (o silahını almış, tarlaya gitmiş. Bir ginmiş ama cimrilikte de eline (çalı kümlesi arkasına gizlenmiş; su dökecek yokmuş. Her sene o o beklemeye başlamış; az sonra uçsuz bucaksız tarlalarına buğ- (oda uyuyakalmış. Sabahleyin batarlaya gelip ram nedir bilmez, ömrü tarlada (Oğlunuuyurbulunca çok kızmış. 
geçermiş. Buğdaylar yeşerip boy (Hele ekinlerin bir' kısmını daha atmaya başlayınca keyfine de yolunmuş görünce öfkesi bir kat diyecek yokmuş. Günlerden bir (daha artmış. Oğlunu dövmemiş gün hafif bir rüzgârla deniz gibi oOama, ağzına geleni de söylemiş. 
dalgalanan buğday tarlaları ara- İkinci akşam sıra ortanca sında dolaşırken o güzelim yeşil (o kardeşteymiş. O da ağabeyfsi yeşil ekinlerin bir kısmını yo- gibi silahını alıp tarlaya gitmiş. 
lunmuş, çalınmış görmüş. Gör- Karanlık basınca tarlanın bir düklerine inanamamış. Bakmış, köşesinde uyuyakalmış. Sabah bakmış, bakmış... Gözleri karar- Olunca ekinlerin i mış, başı dönmüş, olduğu yere (yolunduğunu görmüş. Babasına yıkılmış... “Mal canın yongası- o görünmeden eve dönmüş. 
Üçüncü akşam sıra küçük kendine gelmiş. Söylene söyle- (o oğlanagelmiş. Babası, hazırlan- ne “Ah!... Bunu yapanı bir elime (dığını görünce, sinirli sinirli: “Ağabeylerin hünerlerini gösdeyip yerinden doğrulmuş, eve  terdiler. Hiç olmazsa tarlaya gitmiş. Üç oğlunu yanına çağı- ogitme zahmetine katlandılar. 
rarak: Sense tarlaya da gitmez, yolda 


Ekinlerimizi yolmuşlar!.. Çal- yerine” demiş. Demiş ama oğlan mışlar... Bunu yapanı muhakkak (aldırış etmemiş, “Allahaısmarlayakalamamız lazım ki, onu yap- dık” deyip tarlaya gitmiş. 

Gecenin geç saatlerinde ku- sonra her gece -sıra ile tarlada lağına uzaktan ayak sesleri nöbet tutacaksınız. Hırsızı kim gelmiş, korkmuş mu korkmuş... 


yakalarsa onu tahmin ettiğinden Ayak sesleri gittikçe yaklaşmış, 


Böylece E gele GL 


yaklaşmış... Sonunda kesilmiş. 
Bu sefer kulağına hafif hafif ekin hışırtıları gelmeye başlamış. Oğlan, sürüne sürüne sessizce hışırtının geldiği tarafa gitmiş. 
Gördüğü şeye inanamamış, acaba rüya mı görüyorum,, demiş, ayağa kalkmış. Rüya görmediğini anlayınca, kendi kendine gülmeye başlamış. Babasının hırsız dediği mini mini, sevimli, güzel mi güzel bir taymış. 
Elindeki urgana bir ilmek yapmış, atarak tayın boynuna geçirmiş, kolayca yakalamış. Zaten tay da fazla bir zorluk çıkarmamış. Uysal uysal arkasından gitmiş. Eve varınca oğlan tayı ahıra kapatmış. Kendisi de odasına çıkıp bir güzel uyumuş. 
Sabahleyin büyük oğlan kardeşini yatağında uyur görünce: “Vay! Bizim küçük bey, yatağında tarla bekçiliği yapıyor” demiş, uyandırmış. Oğlan, ağabeysinin söylediklerini duymaz- 


lıktan gelmiş, öte tarafa dönüp 


yine uyumuş. Ağabeysi aşağıya inip “Bizim tarla bekçisi yatağında mışıl mışıl uyuyor” deyince 


babasının aklı başından çıkmış, - 


kapıyı çarptığı gibi bağıra bağıra yukarı koşmuş. Bu gürültüyle uyanan oğlan, babasının halini görünce korkmuş, yavaş bir sesle: 

“Babacığım, hırsızı yakaladım. Aşağıya inip görelim” demiş. Kardeşlerini de alarak 


'onları ahıra götürmüş. Kızğın 


baba, ahırda bakışlarıyle kendisine “Ne olur! Ben yaptım, sen yapma” diyen mini mini bir tay görünce merhamete gelmiş, 
“Olur böyle şey” deyip tayı küçük oğluna vermiş; ona iyi bakmasını söylemiş. 


SAĞOL ANICI ez re Eu GÜN İvi Ji HADİ SEN Mueiğ GİT 


SÖNE GELİN İCERİ Si 
Zi KAZNINIZ ne 


PADİSA ,BANA BİZ LİZA VEREREK BI2 LOG ALACAKSIN.BU EO 
Ze ETİNDEN ET, DEZİSİNDEN £ İSTERİM AMA DEM Se) şi DA 
DiZi SETİZECELSİN D 


SİMDİ ANLATIN VEZİZM |) HIMMM... Lup, : DERDİNİZİ DE B GLOB..EVET gd <  ÖzEDi DÜSÜNELİM 


DE BİZSEYLER HAZE. 


BİR CAMİNİN iÇi 


Caminin . içine girdiğiniz 


görürsünüz: 
1- Mihrap, 
1- Minber, 
2- Kürsü. 


zaman başlıca üç yer 


Mihrap; cami v:ya mescidin kıbleye bakan duvarı üzerindedir. Cemaatle namaz kılındığı zaman imam oraya geçer. Cemaat saf saf dizilirler ve topluca namaz 


kılarlar. 
Minber, cuma günleri 


cuma namazının . iki rekât 


farzından önce, Hatib'in merdivenlerini çıkıp cemaate dönerek hutbe okuduğu makamdır. 
Kürsü ise türlü zamanlarda vaiz denilen zatların üzerinde halka dini öğütler verdği makamdır. 
Bundan başka mevlutlar da kürsülerde okunur. 
Minberlerde okunan “hutbeler, kürsülerde verilen vaazlar gayet bilgili kimseler tarafından okunup verilmeli, halk din eğitimini buralardan almalıdır. 
Buralara çıkan kimselerin yalan, yanlış şeyler söylemesi büyük günahtır. Çünkü böyle kimseler Allah'ın evinde Müslümanları yanıltmış Hak yolundan saptırmış olurlar. 


Günlerden soğuk bir kış günü oğlan tayı almış, nereye gideceklerini, ne yapacaklarını düşünürken yanına afacan bir çocuk yaklaşıp, “Dayı, bu tayın kuyruğundaki kıllardan bana birkaç tane koparamaz mısın? 
Tuzak yapıp kuş avlayayım!” 
deyince oğlan küçüklüğünü hatırllamış. “Peki” demiş. Bir kıl koparmış, çocuğa verirken arkasından gelen “Kurtuldum!.. Kurtuldum!” sesiyle irkilmiş. Arkasına dönünce kalbi duracak gibi olmuş; bir şeyler söylemek istemiş, söyleyememiş. Karşısında dünyanın o güne kadar 


IKRA 


görmediği bir güzel gülümseyerek ona bakıyormuş. Neden sonra kızın tatlı, yumuşak sesiyle kendine gelmiş. Onun padişahın kızı olduğunu, bir büyücü kadının onu tay kılığına soktuğunu ve kuyruğundan bir kıl koparınca büyünün bozulduğunu öğrenmiş, beraberce saraya gitmişler. 


Padişah kızını görünce çok, ama çok sevinmiş. Kırk gün kırk gece düğün yaparak kızını oğldna vermiş. Onlar da çok uzun seneler birarada mutluluk içinde yaşamışlar. 


YA SAHİ İSE? 


Adam, yarım saatten beri bir fırının önündeki kuyrukta sırasının gelmesini bekliyordu. 
Tam sabrı tükeneceği. sırada aklına parlak bir fikir gelmiş olmalı ki, “Karşı sokaktaki bakkalda ucuz pirinç dağıtıyorlar!” diye bağırdı. 

Bağırmasıyla da bütün kuy- 


Ma 


CN m Co 


ruk çözüldü, bekleyenlerin hepsi karşı sokağa doğru koş- 


maya başladılar. 


Adam, koşanların ardından biraz Baktıktan sonra duraladı ve “Ya sahi ise?” dedi. 

Scnra da ötekilerin peşinden kcşmaya başladı. 


BULMACA: 


SOLDAN SAĞA: 


İlk peygamber; 2- Bir meyve; 3- Namus, haya; tersi bir bitki, 4- İslamın beş şartından biri; 5- Kara'nın zıddı 


YUKARIDAN AŞAĞIYA: 


T- Güney bölgemizde bir ilimiz; 2- Taşıtların yolcu alıp, indirdikleri yer; 3- Önemli bir gıda maddesi; 4- Tabak; 5- 


Yerden kalkan ve eşyalara konan ince toprak. 


Gönderen: Mahir Açıkgöz 


Yavuz Selim İlkokulu, 3-D. 
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“MONTAJ MI? 
SABOTAJ MI? 


KISASI 


TRT'de yeni yöneticiler, İş. başına gelince: “Televizyon 


izlemeyi bir azap olmaktan kurtaracağız. Ekranlara kamunun istediği, özlediği, beğendiği ve bizim ahkâmımıza uygun yapımları getireceğiz... Olumlu yapımlarla seyirci- nin TV'yi daha fazla benimsemesine çalışacağız... 
Vatandaş, ödediği ruhsat vergisinin karşılığını ekrandan mutlaka alacaktır...” Şeklinde ki, beyanatları peş peşine sıraladılar. Söylenen bu sözler her zaman olduğu gibi lafta kaldı. TV seyretmek, ekran karşısına geçmek azap olmaktan öteye geçememiş , Milli Kültürünkatli önlene- 
-memiştir. i 
» Gerçek olan şudur, televizyon eski gücünü kaybetmiş, seyircisi azalmış, hergün daha kötüye giden programlar, ekranın cazibesini .yok etmiştir. Milli ahlâkımızı rencide edecek şekilde ekrana getirilen düzmece yayın ve programlar, televizyonun istenmeyen kutu olarak ilanına az 
bir zaman kalmıştır. 5 
Diğer taraftan, TV seyircileri' gözünü önündeki metin kağıdından ayırmayan, devamlı dili sürçen, azarlayıcı ifade takınan spikerlerden bıkmış, ropörtaj muhabirlerinin ipe sapa gelmez soruları ve laübali davranışlarından usanmıştır. R > 


kıyafet ve hareketleri ise tek kelimeyle esef verici, Milli o ahlâkve Türklük adına yüz kızartıcıdır. z 

Türk Televizyonunda, Milli ahlâkın yok edilişi, esefle ve ibretl&€ müşahade edilmektedir. 

Sözün kısası: : 

.Haber spikerleri, program sunucuları ve ropörtaj muhabirleri yeniden denetime tabi tutulmalıdır. 

.Türk Sanat Müziği gerçek sanatçılarla icra edilmelidir. 

.Dini Musiki'ye yer verilmelidir. 

.Dini yayınlar ağırlık kazanmalidir. . , 

.Milli görüşe uygun yerli diziler yapılmalı, yabancı yayınlar kısaltılmalıdır. 

.İşçi, köylü ve küçük esnafın'.meselelerine' eğilen programlara ısrarla yer verilmelidir. - i 

-Islâm-Türk Tarihi bölümler halinde anlatılmalıdır. 

.Şiddet hareketlerini ana mesele olarak işleyen ve çok defa kötü örnekleri sergileyen yabancı polisiye diziler kaldırılmalıdır. ; 

.Hanımlar için,özel programlar yapılmalıdır. 

.Sola yatkın program ve diziler kaldırılmalıdır. 

.Reklamlar genel ahlâk; kuralları gözönüne alınarak hazırlanmalıdır. 

.Türk öğretmenini ve öğrencisini küçük düşürmekten öteye gidemeyen. “Sizin Dersane” gibi ne anlattığı belli olmayan dizilere katiyetle yer verilmemelidir. 

Biz yazmaktan bıkmayacağız... Ama belki bir gün sizler, dinlemekten okumaktan bıkıp, harekete geçeceksiniz siz sayın TRT yöneticileri... 


Bir konuşmacımız var: 


“NEJAT UYGUR 


"Milli Görüşten mahrum bir kültürü düşünebilmek bile acıdır, Türk kültürü ancak milligörüşün ışığıaltında yücelir” 


SEBİL'in röportajı, (Milli 


Program yapan sanatçıların bir çoğunun edebe aykırı 


her türlü kültürü iç açıcıdır. altında bir noktaya getirdim. 


Geçtiğimiz hafta TRT Haber Dairesi Hükümetin Dış Politikası hakkında yapılan görüşmeyi özet yayın halinde Türkiye Büyük Milet Meclisinden yayınladı. Türk kamu oyunu çok yakından ilgilendiren bir konu olması sebebiyle, milyonlarca vatandaş, ekran başında bu özet yayını izledi. Aslında, bu tür yayınları kamu oyu öteden beri istemektedir. Bu yayınlar aracığıyla, konuşmacıları daha iyi tanımış fikirlerini anlamış ve dinleyenlerin neler düşündüğünü doğrudan doğruya takip etmiş oluyoruz. 


Bununla beraber; özet yayınların tam ulaşabilmesi, başarı sağlayabilmesi ve seyirciye çok şey aktarabilmesi ancak 


özetlemenin mantıklı yapılması ile gerçekleşir. Konuşmacıların altı çizilecek * fikirlerinin mutlaka verilmesi özetin ana fikri ihtiva etmesi mutlaka gerekmektedir. 
Dış politika genel görüşmeleri özetlemesinden böyle yapılmamış, siyasi parti veya gurup sözcüleri konuşmalarının, 15. 
dakikasında lafları ağızlarına tıkılmıştır. 
Daha doğrusu film 15.. dakikasında kesilmiş ve diğer konuşmacının açışı ile montaj yapılmıştır. 

Özet yayın, montaj masasında filmi makasla kesmekle yapılmaz, yapılamaz. 
Unutmayalım ki sinema film montajı ile televizyon film montajı arasında büyük farklılık vardır. Bilmiyorsak, bir bilene soralım.. Ne dersiniz? 


TEHLİKELİ BİR NESİL: 
“TELEVİZYON NESLİ” 


Televizyon müptelası toplumlar dünyada yeni yeni bir nesil “TELEVİZYON NESLİ”ni meydana getirdiler. Bu dört köşe kutu, bugün insanlığı adeta büyülemiş kara damgasını insanlık ruhuna vurmuştur. 

Önümüzdeki yıllarda bu tiryalilik daha büyük boyutlara varacaktır. Çocuklarımızın, ders çalışmak, kitap okumak yerine TW alıcılarının karşısında gözünü kırpmadan 


.dikkat kesilip oturacakları hiç kuşkunuz 


sokulür. 


TRT ilgilileri de bundan 


olmasın. Belki de uyku bile uyumaya fırsat bulamayacaklar. Çocuklarımızın sağlığı TW ye açık düşecek, yenik düşecektir. 


Bu bakımlardan siz büyükler anne-babalar bilhassa çocukları sihirli pençesine alan bu dört köşe kutudan şuurlu ve 


“ mantıklı metodlarla,  yavrularınızı uzak 


tutmaya çalışın... Ve sizler, çocuklarınız karşısında dikkatli ve hazırlıklı olun. 


NEŞRİYATIMIZ 
ÜZERİNE 
TV ARTIK 

DiZi FİLMLERİ 

DENEYECEK 


Bütün dünyada bir TV dizisi yayına girmeden önce pilot film denilen ilk bölüm yayınlanır ve halk arasında bir araştırma yapılarak anket neticesine göre yayına 


lerde aynı sistemiuygulay& caklarını açıklamışlardır. 
Yani Avrupa ve Amerika” 
dan, önce bir bölümlük dizi alınacak bu beğenilirse devamı da ısmarlanacak. Böylece beğenilmeyen dizilere boşuna para ödenmemiş 


Türk Tiyatrosunu yaşata bilmek uğruna bütün gücünü harcayan Nejat Uygur'un: ilgi çekici iddialarını ortaya çıkardı... 


Bütün Türkiye'nin soğuktan adeta sonbahar yaprağı gibi titrediği bir kış mevsiminde, kömür-gaz-odun ve mazotsuzluktan perişan olduğu bir sırada Milli. Türk Tiyatrosunu var edebilmek uğruna bütün gücünü seferber eden ünlü sanatçımiz Nejat Uygur'u Şişli'deki tiyatrosunda ziyaret ettik. Karşılıklı konuşmalarımız sırasında Uygur'un Türk Kültürü ile ilgili sözleri tiyatrolarından dala ilgi çekici, daha etkiliydi. i 


Laf Milli Türk Tiyatrosun- dan ve Türk Kültüründen açılmış ve soruvermiştik Nejat U Uygur'a “Bugünkü Türk tiyatrosunu nasıl buluyorsunuz?” diye. 


“Milli görüşten malırum bir tiyatroya Türk tiyatrosu diyemiyorum. Esasen kültürümüz Milli görüşün çok dışında...Adeta taşıma su ile döndürülüyor. 
Türk kültürü sancak milli görüşün aşığı altında yücelir...İşte 


o zamanda tiyatrosu, sanatı ve 


Milli görüşten malırum, örf ve adetlerini itelemiş, yabancı ideolojinin tutsağı olmuş bir tiyatroya maalesef Türk tiyatrosu diyemem.” şeklinde cevap vermişti... Ve cevabına açıklık getiriyordu. “Nerde Karagöz... 
Yunanlılar Karagöz'e sahip çıktılar, bizde çıt yok..Nerde orta oyunu..Nerde meddalı... Nerde Tulüat...Bunlar milli Türk tiyatrosunun hamuru mayası Ve özüdür...” Bu tiyatroların son ustaları da rahmetli olup. gitti. 
Artık ne öğreteni var, ne de göstereni...Yabancı ülkeler üç yüz yıl önce yazılmış oyunlarını sergiliyorlar. Biz ise yetmiş yıl. öncesini söküp atmışız. 
Tarihi dizileri, filmleri görüyorsunuz. Ordaki tavır, giyim yanlışlıkları gözünüzden kaçmıyordur. İnanın, , fesi başa nasıl geçireceğim diye kumru gibi düşünen var. Tarihin ışığı altında . Milli Türk Tiyatrosu- nun kendisini bulması ve bir noktaya gelmesi lazımdır...” 
Şişli'deki tiyatrosunda milli Türk tiyatrosu ve milli kültürümüz hakkındaki görüşlerini açıklayan Nejat Uygur, : kendi çalışmalarını ise şöyle özetledi: -Biliyorsunuz ben tiyatromu milli. Türk tiyatrosunün ışığı 


Orta oyunu tarzı içinde piyesler sahneliyor, bu tarzın adetlerini, icaplarını elimden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyorum. 
Seyirci, epik veya bilmem modern tiyatro tarzı gibi saçmalıklardan bıkmıştır.. Esasen bu saçmalıkları kimse gidip seyretmiyor. Maalesef tiyatromuz yabancı ve çok zararlı ideolojilerin tutsağı durumuna gelmiştir. Kurtaranı da yok. 
Kurtarmak isteyeni de... Dene- 


“tim şarttır.. 


Uzun zamandan beri ekranlarda gözükmeyen Uygur'a Televizyon için neler düşünüyorsunuz dediğimiz zaman da kendine has gülümsemeyle: . 


*- Umudumuz Eurovision da, bütün çalışma çabalama bunün için... 

Bir de kazanırsak... Kolay 


.mı? Dünya parmak ısıracak, 


sonra eh bunlar bu kadar uğraşmış, çabalamış ve de birincilik almış... Haydi koşup gelelim, bu adamları görelim diyecekler.. adamlar bir dolar verecek bir hafta paşalar gibi yaşacak, kasalarımız dövizle 


mövizle dolup taşacak...” şek- - 


lindeki hicviyle bugünkü TRT'yi de bir noktada eleştiriyordu... 


böyle yerli ve yabancı dizi- 


olacak... 


KISA...KISA...KISA... 


© TRT de kim çalışıyor, kim çalışmıyor.. İşte bu sorunun cevabını verebilmek için TV Dairesi Başkanı yapımcıların bugüne kadar neler yaptıkları, ne işle meşgul oldukları hususunda rapor istiyor. Bir yetkili “Şimdi çalışanla çalışmayan ortaya çıkacaktır” dedi.. 
Evet yetkili böyle söyledi ama; ya hiç birinin hiç bir şey yapmadığı da-ortaya çıkarsa o zaman ne olacak.. O zaman TRT'yi İMF bile kurtaramayacaktır. 


© Söz TRT den açılmışken devam edelim.. Yeni yönetimle yeni yeni gelişmeler.. En önemli değişiklik TV Haberlerinin başlama müziği ve görüntüsünde oldu. 
Bu jenerliğin hazırlanışı ise tam 12 saat sürdü. Bir o kadar da negatif film.. Netice de Ali iken Veli olunmustu... 


© GİSELL, AİDA, ANTİGONE, SÖZ VERİYORUM Devlet Opera- Balesi ve Tiyatrolarında sahneye çıkarılan oyunlardır. Yabancı eserle Mili Kültüre hizmet proğramı çerçevesinde sahnelenmiştir! 


©Kültür Bakanlığınca, Devlet Tiyatroları Edebi Kurulu Üyeliklerine Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Şair Ahmet Muhip Dranas ve Tarık Buğra getirilmiştir. 

SEBİL edebi kurul üyelerinmm başarılı olmalarını temenni eder. 


Hzr.Hilmi KURTULUŞ 


EN VURUCU MÜCADELE ESERLERİ DAİMA “BUBİR SEBİL YAYINIDIR” TAKDİMİNİ TAŞIR!... 


İslam Nazarında Doğum Kontrolü 


X. ' (Abulala El Mevdudi) 30. — 
MACAR İHTİLALİ (Kadir MISIROĞLU) 5 


ÇOCUK KİTAPLARI ÇOCUĞUNUZU ZARARLI YAYINLARDAN KORUMAK İÇİN EN İYİ ÇARE ONUN ELİNE, SEBİL ÇOCUK SERİSİNDEN BİR KİTAP TUTUŞTURMAKTIR 


S VİYANA'DA İZLERİMİZ (Altan ARASLI) 30.— ği HAC HATIRALARIM (Mustafa YAZGAN) 50 — MUKADDES DAVA (Mustafa YAZGAN) Gy $ ALİ ŞÜKRÜ BEY (Kadir MISIROĞLU) 80.— KANİJE (Nmık KEMAL) 30. — ZAFERDEN ZAFERE (Kadır: MISIROĞLU) 80.— 
SULTAN ABDÜLAZİZ HAN (Yaşar KOÇAK) 30 
ŞERİATTEN LAİKLİĞE (Sadık ALBAYRAK) 100. — İSLAMDA İKTİSADİ NİZAM (Ter. Hulusi YAVUZ) 30.— İSLAM YAZISINA DAİR (Cüneyd EMİROĞLU) 50.— 
| Kuva-yı Milliyenin Kadın Kahramanları (A.Mısıroğlu) 30.— 
| İMAN HAKİKATLERİ (İsmail Fenni ERTUĞRUL) 30.— 
HAKİKAT NURLARI (İsmail Fenni ERTUĞRUL) 100. — TÖB-DER MES'ELESİ (Yasevizade) 60. 
MOSKOF MEZALİMİ -Cild (- (Kadir MISIROĞLU) 70. 
MOSKOF MEZALİMİ -Cild 11- (Kadir MISIROĞLU) 70. 
MUSUL MESELESİ ve IRAK TÜRKLERİ (Kadir MISIROĞLU) 50. — 
| LOZAN ZAFER Mİ, HEZİMET Mİ? 
(Kadir MISIROĞLU) 100. — 
| HACI MURAD (Tolstoy) z 4031 
| İSLAMİYET VE MİLLETLER HUKUKU 
| (A.Reşit TURNAGİL 60. — 
| . MEDİNE MÜDAFAASI (Naci KICIMAN) 100. — 
| ARAPÇA (Yakub GÜRSOL - Kenan TAŞKAN) 100. — 
| İMAM ŞAMİL (Tarık Mümtaz GÖZTEPE) 100. — 
| : İSLAM AİLE HUKUKU -Cildli- (Ömer FERRUH) Sü 
—N SULTAN VAHİDEDDİN Gurbet Cehenneminde 
| e (T.M.GÖZTEPE 50.— 


FATİH'İN ÇOCUKLUĞU (Vecdi BÜRÜN) 40.— 

i. KANLI DÜĞÜN (Kadir MISIROĞLU) 40.— J DİYET (Öruer SEYFEDDİN) 40.— 
4 FEZA KORSANLARI (John WİLDE) 40.— 
ii ALTIN ŞEHİR (Terc. Sabri AKDENİZ) 40.— i ORHANGAZİ 1 (Muzaffer GOKMEN) 40. 


ORHANGAZİ 1! (Muzaffer GÖKMEN) 


Sebil Gazetesi-Cild 1/1 


Sebil Gazetesi Cild 1/2 350. — Sebil Gazetesi Cild 2/1 350. — Sebil Gazetesi Cild 2/2 350.— 
Sebil Gazetesi Cild 3/1 350 
Sebil Gazetesi Cild 4/1 350 


Sebil Gazetesi Cild Kapağı 1/1 Sebil Gazetesi Cild Kapağı 1/2 Sebil Gazetesi Cild Kapağı 2/1 


Sebil Gazetesi Cild Kapağı 2/2 90. — Sebil Gazetesi Cild Kapağı 3/1 i YO Sebil Gazetesi.Cild Kapağı 3/2 90.— 


Sebil Gazetei Cild Kapağı 4/1 


- Umumi Dağıtım: 
Derya Dağıtım A.Ş. 

Mağaza-Babıali Cad.No: 52/1 
Merkez-Kutlugün sok. No: 35 
Tel: 28 65 44 /280225 


Cağaloğlu/İST 
Sultanahmet/İs 


Alınanya'daki çocuklarımızın Mes'eleleri 


(Baştarafı 4. Sahifede) 
SON SÖZ 


Bütün bu dezavantajlara rağmen ümitsizliğe düşmeye de gerek olmadığı kanaatinde- 


vasıfta olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Hükümetler ve diğer ilgililer ciddi, verimli ve devamlı tedbirler almak suretiyle muhtemel menfi so- 


HÜSEYİN AYDOĞDU/ 
FRANSA: Villefranche Sebil mümessili: Mektubunuzu ve Ermenilerin aleynimize çıkardıkları gazeteyi aldık, teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftalarda yakın tarih meseleleri ve Ermemeni bahsini ele alacağız, alakanızın devamını dileriz. 
Selamlar 


MUSTAFA DURMUŞ/B. 
Almanya: Milliyet'in yaşlı yazarına gönderdiğiniz mektup samimi hislerle dolu: ancak onlar samimiyetten anlamazlar. Hakkı da arıyor değiller. 
Biz kendi yolumuza bakalım. 
Selamlar. 


İSMAİL KARAGÜL/ER- 
ZURUM: Teşşekkür eder, bilmukabele Oo muhabbetlerimizi sunarız, selamlar. 


MUSA KARAASLAN/ Sidney-AVUSTRALYA: Kadir Mısıroğlu Bey'in şimdilik oraya gelebilmesi mümkün değil. Eskiden aldığınız hisse senetleri hangi şirkete ait idi? 
Selamlar. 


Ziya Gökalp'in 
Hayatı ve 
Eserleri 


wriel heyd den cemlii meriç 


hBlâmi kya ole 


Hizmeti gaye 


ANKARA 


Necatibey cad. Hanımeli 


kulu karşısı ) Kızılay 
Tel 30 1710 


anki değil, 
Gm sön2l, 


sokak Nu 36 ( Sarar İlko- 


SAYFA:15 


islâm Hukukunun 
Üstünlüğü 


Z 


ALİ KORKMAZ-İmam ve Hatib-K.Maraş 


Islam Dini, dinlerin sonuncusudur. İslam şeriatı şeriatlerin sonuncusudur. Binaenaleyh Islam hukuku bütün hukuklardan üstündür. Bu bakımdan İslam hukukunu: yabancı milletlerin hukuku ile mukayese etmek doğru değildir. Çünkü İslam hukukunu vaz'eden Hakim-i mutlak olan Allahü Teâlâdır. İslam hukuku Allah kanunudur. 
Yabancıların hukukları ise kendileri tarafından hazırlanmıştır. Buna binaen Allah'ın koyduğu bir kanun ile insanların hazırladığı bir kanun asla mukayese edilemez. 


İslam hukuku müstakil bir hukuk müessesesidir. 
Kaynakları ise Kur'anı Kerim, Süneni Nebeviye, Icmai, Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha'dır. Bazılarının zannettikleri gibi İslam hukukunun başka kaynaklardan istifade etmiş olmasına imkan yoktur. İslam hukuku başlı başına bir ilim müessesesidir. Binaenaleyh başka kaynaklara muhtaç değildir. İslam hukuku pek geniş -ve pek hakimane hükümlerden müteşekkil ve her zaman için tatbik kabiliyetine haizdir. Aksinebaşkamilletler İslam hukukun- dan faydalanmışlardır. 


Hak ve adaletin en büyük feyizli kaynağı olan Islam hukuku yüz yıllar boyunca en medeni ve en büyük milletlerin ihtiyaçlarına cevap vermiş olup, insanlık devam ettiği müddetçe de her çağda ve her yerde bütün milletlerin hukuki ihtiyaçlarına cevap vermeyi her zaman haiz bulunmaktadır. Yeter ki bu muazzam hukuka layık olduu değer verilsin.” 


yy EMİL 
/ 

z ŞAN 

8 


SEBİL'DEN 


2 ESER 
DAHA... 


Genel Dağıtım: 
DERYA DAĞITIM 


HER ŞEY 
HAK ICIN 
Haftalık siyasi, Edebi, 

Tarıhi, İlmi Gazete 


Sah bi: Kadir MISIROĞLU 
"Genel Yayın Müdürü: 
.M. Ertuğrul DÜZDAĞ 
Yazı İşleri Müdürü: 
Ramazan GÜNTAY 
İdârehane: Vilayet Han 
K. 1/101-102 
Cağaloğlu- İST. 
Telefon: 27 20 99-26 38 96 
Posta Kutusu: P.K. 808. 
İSTANBUL 
Abone: Yıllık, 800 TL. 
6 Aylık: 400 TI. 
Posta Çeki No: 97446 Dizgi-Baskı: Hürriyet 
Ofset. 
Dağıtım: UKAZ 
MAM 
Representativein Europe: 
Ali ONAL 
Albus Str. 19 
6000 Frankfurt A.M. 
DEUTSCHLAND 
Posta Çeki: Sebil 


ISTANBUL 
Merkez: i 
Macar kardeşler.cad. 

Ali Emiri sk.Nu:3 (Demirbank arkası Millet kütüp hanesi karşısı - FATİH 
Şube: Feyzullah efendi sokak Nu:12 - Fatih 


Tel: 25 02 43 


RESSAM ŞADAN TEL : 275058 


Zeitungsverlag 


yim,şöyleki: 
PosteheckkontoNr: 46568- 


Yeni nesillerin milli ve dini hayattan uzaklaşmaları bizim buradaki gençlerimize özgü bir mesele değildir. Bütün dünyayı kaplayan bir olaydır. Türkiye'deki nesillerin de istenilen 


nuçları müspete dönüştürebilirler, hatta bu aydın ve kalifiye elemanlar ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında büyük faydalar sağlayabilirler ki temennimiz ve dileğimiz de budur. 


60 
Postcheckamt: Frankfurt 
Am Main 
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İİİ ( Bilmiyorlar ki bu şiddetlerin olmaz hükmü: 

| Oo Gözyılarönce,fakat, sonra kanıksar ölümü. 
Sanıyorlar kafa kesmekle,beyin ezmekle, Fikr-i hürriy yet ölür. Hey gidi şaşkın hazele ! 
Daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak; “Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak ! 


Mehmed Akif ERSOY 


İN 


